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Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over lied 538 

- Inleidend woord: Een stap naar beneden, uit je hoge positie 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

- Gebed van toenadering  

V: O God, keer U naar ons toe 

G: En doe ons weer leven met hart en ziel. 

V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

G: en geef ons uw heil 

V: O God! Hoor ons gebed 

G:  en laat ons geroep tot U komen. Amen 

 

- Intochtslied: Psalm 139 :1,3 

 

139:1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

 ’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

139:3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 

 Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 

 Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 

 zo dichtbij met uw majesteit, 

 zo ver en zo met mij verbonden: 

 Hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

  (allen gaan zitten) 
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- Kyriëgebed, Responsie 301a 

 
 

 

 

 

- Stilte (in de 40 dagentijd geen loflied) 

 

De Heilige Schrift 

 

- Gebed bij de opening van de Schrift  

 

- Schriftlezing: Johannes 13:1-20 

 

 Jezus wast de voeten van de leerlingen 

1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen 

was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de 

mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen 

zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. 

De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe 

aangezet om Jezus uit te leveren. 3 Jezus, die wist dat de Vader Hem 

alle macht had gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar 

God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn 

bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een 

waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en droogde 

ze af met de doek die Hij omgeslagen had. 6 Toen Hij bij Simon Petrus 

kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus 

antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het 

wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, 

nooit!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen.’ 

9 ‘Dan niet alleen mijn voeten, Heer,’ antwoordde Simon Petrus, ‘maar 

ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad 

heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. 

Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie Hem 

zou uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren. 
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12 Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en 

ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg 

Hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, 

want dat ben Ik ook. 14 Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten 

gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een 

voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook 

doen. 16 Werkelijk, Ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn 

meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult 

gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 18 

Ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie Ik heb uitgekozen, maar wat 

in de Schrift staat moet in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood 

heeft zich tegen Mij gekeerd.” 19 Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat 

gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat Ik het ben. 

20Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door Mij 

gezonden is, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij 

gezonden heeft.’ 20 Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt 

die door Mij gezonden is, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt 

Hem die Mij gezonden heeft.’ 

 

 

- Zingen: Liedboek 569:1-4 
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569:2 Hij gaf ons zwijgende een teken 

 en kwam ons voet voor voet nabij, 

 Hij deed het water van zich spreken, 

 het stort zich uit en reinigt mij. 
 

569:3 Zo is de Heer een knecht geworden 

 en tot de bodem toe gegaan 

 om ons met ootmoed te omgorden, 

 Hij doet ons zijn geringheid aan. 
 

569:4 Heer van mijn hart, U bent gekomen 

 de nacht door naar uw grote dag, 

 ik heb in eenvoud aangenomen 

 dat ik U daarin volgen mag. 
 

- Uitleg en verkondiging 
 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 
 

- Zingen: Liedboek 28 :1,5 
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28:5  Hij is een kracht voor al de zijnen! 

 Hij zal hun tot een hulp verschijnen 

 en zijn gezalfde tot een zegen! 

 Verlos uw erfdeel allerwegen! 

 Uw eigendom, o Here, weid 

 en draag het tot in eeuwigheid. 
 

Gaven en Gebeden  

 

- Tafellied Liedboek 534:1-4 

 

534:1 Hij die de blinden weer liet zien, 

 hun ogen kleur liet ondervinden 

 is zelf het licht dat ruimte geeft: 

 ons levenslicht, de Zoon van God. 
 

534:2 Hij die de lammen lopen liet 

 hun dode krachten deed ontvlammen 

 is zelf de weg tot waar geluk: 

 ons levenspad, de Zoon van God. 

 

534:3 Hij die de armen voedsel gaf 

 met overdaad hen kwam verwarmen 

 is zelf het brood dat honger stilt: 

 ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

534:4 Hij die de doven horen deed 

 hun eigen oren deed geloven 

 is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

 het levend woord, de Zoon van God. 

 
- Tafelgebed: 

 

Wij wandelen op dwaalwegen, 

wij denken dat we vrij kiezen wie we zijn. 

Wij zijn de gevangene van beelden 

modellen en invloeden  
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die voorschrijven wat te zijn. 

Wij maken keuzes, willekeurig wat, 

wat ligt er in de schappen, 

wat wordt als begeerlijk aangewezen? 

Wij ontdekken hier de ware wijn, 

dat is door de liefde vrij te zijn. 

En het brood dat ons waarlijk voedt, 

is nabijheid, geen invloed, maar een groet. 

Wij loven de weg van Christus 

Uw lieflijk lijdend aangezicht. 

Die liefde was er bij, die Naam,  

toen U de oervloed riep, 

en uit het niets de mensenkinderen schiep. 

Uw Zoon, uw oproep, staat aan het begin 

en staat ook onder ons in al zijn schittering. 

Verworpen, veracht, geen aanzien  

om naar om te kijken, 

maar zo de hoogste, de eerste, de echte. 

Hij trekt alles naar zich toe. 

Hem loven wij en prijzen wij. 

 

 

- Voorbeden, Responsie liedboek 367f  
 

 

 

 

 

- Stil gebed   

 

- Onze Vader 
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Wij loven Jezus Christus, uw Zoon, 

die op de avond voor zijn dood tot U gebeden heeft, 

en die U dank bracht, 

het brood in zijn handen, 

die het voor ons brak, zeggend: 

neemt hiervan allen, 

want dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. 

 

Stilte 

 

Na de maaltijd nam Hij de beker, 

gaf hun die te drinken, 

U dankend en zeggend: 

dit is het nieuwe Verbond in mijn bloed, 

dat vergoten wordt voor u en alle mensen. 

 

Stilte 

 

De maatschappij in stukken uiteen gevallen 

allergisch voor elkaar, niet passend en ontstemd 

wordt bij elkaar gebracht weer heel gemaakt. 

Mensen die niet konden lopen, horen of zien, 

reiken handen, luisteren, dansen rond, 

een hart hebben ze ontvangen door Uw Geest 

die heel en heilig is. 

Niet meer hoeven ze nu te botsen volgens eigen logica. 

Met gebroken logica, nemen ze elkaar weer waar. 

De bossen en de velden,  

zelfs de steden worden florissant, 

Niet meer wolven voor elkaar 

huizen slang en schaap in één hol. 

De schepping wordt nieuw 

De Geest richt alle dingen op. 

En alles ademt licht. 
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Gemeenschap van Brood en Wijn onder orgelspel over lied 562 

 

- Dankgebed 

 

De nevel waarin mensen opmerken 

maar niet waarnemen 

is opgelost. 

De engte waarin mensen elkaar benauwen 

is ruim geworden van vriendelijke aanwezigheid. 

Nieuw leven, liefde, een gezicht, 

wij danken U. 

Amen 

 

Zending en Zegen  
 

(allen gaan staan) 

- Slotlied: Liedboek 791:1-6   

 

791:1 Liefde, eenmaal uitgesproken 

 als uw woord van het begin, 

 liefde, wil ons overkomen 

 als geheim en zegening. 
 

791:2 Liefde, die ons hebt geschapen, 

 vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

 alles overwinnend wapen, 

 laatste woord dat vrede maakt. 
 

791:3 Liefde luidt de naam der namen 

 waarmee Gij U kennen laat. 

 Liefde vraagt om ja en amen, 

 ziel en zinnen metterdaad. 
 

791:4 Liefde waagt zichzelf te geven, 

 ademt op van goede trouw. 

 Liefde houdt ons in het leven, – 

 daarop hebt Gij ons gebouwd. 
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791:5 Liefde laat zich voluit schenken 

 als de allerbeste wijn. 

 Liefde blijft het feest gedenken 

 waarop wij uw gasten zijn. 
 

791:6 Liefde boven alle liefde, 

 die zich als de hemel welft 

 over ons: wil ons genezen, 

 bron van liefde, liefde zelf! 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

- Orgelpostludium over lied 547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liedboek licentie L10657 


