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PASEN - De man die NEE zei
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VAN DE REDACTIE
Het was even forse paniek toen bleek dat alle kopij weg was uit de mailbox van Mare!

Alles leek verdwenen in de krochten van het internet. Gelukkig was al snel het probleem 
gevonden en opgelost, dankzij onze webmaster in Amsterdam. Fijn dat iedereen meteen 

reageerde op de noodoproep vanuit de redactie en nogmaals de kopij instuurde
(van sommigen werd die ook teruggevonden). Waarvoor hartelijk dank! Het bewijs heb je 
hier voor je: er is er toch een Mare uitgerold! Er valt weer heel wat te lezen. We ontvingen 
o.a. twee inzendingen over het conflict in Gaza. Een goede zaak om beide kanten te lezen. 
Misschien iets voor een rubriek ingezonden reacties van lezers? En de voorzienigheid in 

de vorm van die storing heeft er zelfs voor gezorgd dat er een geheel herzien hoofdartikel 
kwam. Zo heb ieder nadeel weer z’n voordeel….

De redactie

Een tijd geleden las ik een biografie van de Franse oud-president Charles de Gaulle, met de titel 
DE MAN DIE NEE ZEI. Een uitdagende titel, omdat we voortdurend opgeroepen worden positief te 
denken, te aanvaarden, overal voor open te staan en compromissen te sluiten. De Gaulle bereikte 
boven verwachting veel, juist door met grote kracht NEE te zeggen.

Van Parijs naar Vlaardingen is wel een overgang, maar elk jaar wordt 
in Vlaardingen de Geuzenpenning uitgereikt aan mensen die in 
eigen land NEE zeiden tegen onderdrukking en geweld. Zij betaalden 
daarvoor een prijs en krijgen nu een prijs voor hun NEE. Dit jaar is het 
Laila Haidari uit Afghanistan. De prijs is genoemd naar de verzetsgroep 
De Geuzen, van wie velen hun NEE tegen de Nazi’s niet overleefden. 
Verzet is NEE zeggen. Wij profiteren nog altijd van de resultaten van 
hun NEE. Hebben we de moed en de kracht van dat NEE ook bewaard 
tot op vandaag?

Liedjesschrijver Jules de Corte (deze maand 100 jaar geleden geboren) 
zong:

Je zou het allemaal eens moeten kunnen zien
Die mooie wereld waarvoor jullie zijn gevallen
Je zou je eigen ogen nauwelijks geloven
Je eigen oren hoegenaamd niet meer vertrouwen
Omdat er praktisch niks meer over is van toen
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Dat beetje vrede waar je zo op hebt gehoopt
Is, onuitsprekelijke schande, nooit gekomen
De wereld is nog steeds vol concentratiekampen
Het onrecht schreeuwt, de oorlog raast als nooit tevoren
Wij dansen welvaart op de oorlogsindustrie

Het volk leeft dom en kleurloos, zonder fantasie
Het wil de dood niet zien en het gekerm niet horen
Het heeft geen tijd zich druk te maken over rampen
Het heeft zijn spelletjes, tv en voetbaldromen
Geen zorg zolang er geen vergif de kraan uit loopt

Verzet? Waartegen? Via de tv liggen bergen puin, lijken 
in zakken gerangschikt, verhongerende kinderen en 
kapotgeschoten scholen gewoon in onze kamer. Naast 
slachtoffers van de toeslagenaffaire, vergroeide dieren, 
verminkte mensen, afgematte werkers in de Bengaalse 
kledingindustrie. Smeltende gletsjers, bosbranden, 
stervende kinderen. De oorlogen in Oekraïne en in 
Gaza spelen zich in onze huiskamers af. Poetin, de 
Hamasleiders, Netanyahu, XI Ping en Trump staan te 
liegen op onze keukentafel. Elke dag. Maar we schermen 
ons ervoor af. We moeten verder leven. Ons dagelijks 
leven kost al zoveel energie. De maatschappij stelt hoge 
eisen.

Wie heeft er tegenwoordig nou nog idealen, 
wie gaat er nog voor zijn ideeën in de slag, 
nu je niet eens je hypotheek meer kunt betalen 
en de benzineprijzen stijgen met de dag. 
Wie neemt er nog de moeite om zich te verbazen 
over de haast waarmee wij naar de bliksem gaan? 
Alleen een aantal onverbeterlijke dwazen, 
die eisen dat daar nou eens iets aan wordt gedaan 

Want je moet gek zijn om te durven blijven dromen 
over een maatschappij die toekomstkansen heeft. 
Enfin, dus zal het van de gekken moeten komen 
of deze wereld ons normaal-zijn overleeft.

Het zal van de gekken moeten komen. Van Jezus zei 
men ook, dat hij ‘bezeten’ was. Zodra Jezus volwassen 
werd (12 jaar dus) begon hij de machtige leiders in hun 
tempel tegen te spreken. Hij zei NEE. Hij kon niet anders. 
Hij ‘zag’ de mensen steeds weer en wilde niet wennen 
aan hun lijden, verdrukking en geweld. Ook niet aan het 
gezwets van de macht. Hij was een verzetsman, maar 
bepaald niet ondergronds. Daardoor werd zijn leven 
een ‘Kroniek van een aangekondigde dood.’ Hij werd 
gemarteld en vermoord omdat hij niet wilde wennen, 
maar tegenspraak bood.

Gedood. We verdoezelen vaak, dat het Paasverhaal 
niet gaat over een dode, maar over een gedode, een 
vermoorde. De man die nog dood en begraven is op de 
vroege Paasmorgen is de man die NEE zei en daarvoor de 
prijs betaalde. Een gedode.

Jezus’ volgelingen zijn mensen die het geweld en het 
lijden van de ander niet naast zich neer kunnen leggen en 
geen vrije doorgang willen verlenen aan de mannen van 

de gewelddadige macht. De Paasmorgen bereik je alleen 
als je je raken laat. Als je niet went aan het kwaad.
Pasen bereik je alleen als je hart hebt voor de marteling, 
moord en het machtsmisbruik op die ‘goede’ zwarte 
vrijdag (Navalny, Mahsa Amini). En voor de rouw van de 
stille zaterdag (oorlogsgraven, opgegraven kinderlijkjes 
bij Ierse kostscholen). Opstanding kunnen alleen mensen 
ervaren die zeggen ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’.

Er hangt een huilbui als een onweer in elk van ons
Maar je houdt je groot
Je houdt je in
En als we dat niet deden
Kwam het met bakken naar beneden
Stond het water ons als heel gauw tot de kin

Er hangt een huilbui als een onweer in elk van ons
Tranen als het water van de zee
En heel ons lange leven
Zal die boven blijven zweven
Drijft die huilbui als een onweer met ons mee.

Als Jezus’ volgelingen op Paasmorgen verder willen 
huilen bij het graf, beseffen ze dat Jezus zelf zich nooit 
machteloos zou laten maken. Dat hij ook nu NEE zou 
zeggen. “Wij moeten zijn leven voortzetten. Hij leeft!” 
Zij stonden op uit de tranen van onmacht. Ze zouden 
nooit meer kunnen wennen aan het geweld. Ze werden 
mannen en vrouwen die NEE zeggen. Misschien hebben 
vrouwen het vaker begrepen dan mannen (#METOO, 
Iran, Afghanistan). 

Vanaf Paasmorgen gaat er een optocht door de tijd. Een 
geschiedenis van verzet begon waarin Jezus voortleeft. 
Ik moest eraan denken, toen vele duizenden, ondanks 
groot gevaar, hun onmachtige tranen overwonnen en de 
gedode Navalny eerden. Hun stoet werd een demonstratie 
tegen de moordende machten. Zijn graf een bloemenzee 
van stil verzet.

Dat NEE is de uitdaging van Pasen. De man die NEE zei 
leeft.

Denk je dat het moet zoals het gaat?
Wees verbaasd, ontgoocheld, ongelukkig, kwaad
Om de feiten die gebeuren – 
Vecht ze aan
En je leven zal het wezen
Brute feiten te weerstaan.

Smeed je ziel, mijn dochtertje,
In vuur
Koester hoop en liefde
Want de lange duur
Heeft zovelen al gebroken – 
Maar jij gaat
In een spoor van oude dromen
Naar een nieuwe dageraad. 

Dick van Kampen
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Samenvatting notulen van de 
kerkenraadsvergadering op 11 januari 2024

1. Welkom door Katinka Broos
2. Opening met gebed door Katinka Broos
3. Vaststellen van de agenda
4.  Gesprek met de sollicitatiecommissie voor een 

kerkelijk werker: Jan Prij licht bij een PowerPoint-
presentatie van Adriaan van der Zijde het verslag toe 
van de bijeenkomsten van de sollicitatiecommissie. 
Daarna volgt een discussie die nog gaande is. Daarom 
is dit agendapunt nog niet vastgesteld.

5.  Rondvraag: Maarten Spaans merkt op dat we hebben 
afgesproken vaker een gemeentevergadering te 
beleggen. We zoeken naar een onderwerp. Karen 
Siebel vraagt naar de aanvraag van een offerte 
voor een camera. Geke Westera bedankt voor het 
verjaarscadeau met feestje, ook namens haar man. 
Katinka Broos stelt voor de startzondag in 2025 op 21 
september te houden.

6.  Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 
30 november 2023 wordt vastgesteld.

7.  Gesprek over de brief van Bram Robbertsen: In die 
brief staat dat Goud op Zondag de samenwerking met 
de BSK beëindigt en verder gaat met Noorderlicht 
(Prinsenkerk). Er is teleurstelling in de vergadering. 
We willen de samenwerking niet met deze brief 
beëindigen. Namens de kerkenraad zullen Katinka 
Broos, Karen Siebel en Geke Westera met leden van 
Goud op Zondag in gesprek gaan.

8. Mededelingen vanuit het moderamen:
 -  de Urdu-gemeente houdt geen diensten meer 

in de BSK vanaf 1 januari 2024. Zij heeft ook 
kerkdiensten in Harderwijk en wordt omgebouwd 
tot een pioniersplek. Via de zondagsbrief wordt onze 
gemeente geïnformeerd. De woning bij de kerk is 
vrijgekomen. Het blijft een beheerderswoning. (zie 
ook kader hieronder).

 -  over een e-mail van de classis PKN ordonnantie; 
om privacy-redenen willen wij dat de betreffende 
gemeente kan aangeven dat zij toestemming geeft 
voor het al dan niet lezen van het verslag van de 
visitatiecommissie.

9.  Mededeling vanuit het College van Kerkrent-
meesters:

  -  het College van Kerkrentmeesters is bezig met de 
jaarrekeningen.

 -  BMVier: het wijkpastoraat ondersteunt de bewoners 
in de flat. Er zijn veel klachten over de verhuurder. 
Het College van Kerkrentmeesters was gevraagd of 
er een VVE opgericht kon worden. Maar omdat de 
kerk alleen van de binnenkant eigenaar is, is een 
VVE niet verplicht en door eigenaar Havensteder 
niet gewenst.

10. Mededeling vanuit de diaconie:
 -  Arjen Oosterlee stopt met de diaconie. Karen  Siebel 

en Marlies van Doorn gaan met hem in gesprek 
over de afronding.

 -  over het legaat dat de diaconie van Wilma de Wolff 
krijgt is belasting betaald.

11. Besluitenlijst:
 -  voorstel: Johan Langerak vragen een nieuwe offerte 

aan te vragen en te starten met een vaste camera.
 -  Iet Buijser is benaderd over de dienst van 1 

september a.s. Zij laat nog weten of  ze akkoord 
gaat.

 -  de redactie van de website vraagt de data van de 
moderamen- en kerkenraadsvergaderingen voor 
de site en samenvattingen van verslagen van de 
kerkenraadsvergadering voor Mare. Men gaat 
akkoord.

 -  startzondag is in 2025 op 21 september.
12. Post:
 - brief van Bram Robbertsen
 -  brief van de classis
13. Acties:
 -  Katinka Broos informeert Petra de Nooy over ons 

standpunt over samen verder gaan en zal haar ook 
vragen wat bij ons past.

 -  Er wordt informatie ingewonnen bij ds. G. van 
Meijeren

 -  Geke Westera neemt contact op met Johan Langerak 
voor de beelden bij de kerkomroep.

 -  Goud op zondag wordt uitgenodigd voor een 
gesprek.

14.   Sluiting door Karen Siebel met een gedicht.

Tineke de Lege

DE KERKENRAAD BIJEEN

Weet u iemand die taken wil doen in 
en bij de kerk en de woning zou willen 

betrekken?
Laat het weten.

Weet u
      iemand? 
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Ik ben Tineke de Lege, nieuwbakken redactielid van 
‘Mare’. Ik hoop een bijdrage te leveren aan dit informatieve 
blad dat ik altijd met genoegen lees. Ik woon op Zuid, maar 
ben eigenlijk een meisje van West, gedoopt en getrouwd 
in de Tidemanstraatkerk. Altijd als ik in BMVier kom 
zie ik mezelf weer zitten in het catechisatielokaaltje op 
die plek. Daar leerden we de Heidelbergse Catechismus 
en weetjes als: Pasen valt altijd op de eerste zondag na 
de eerste volle maan na 21 maart. Later beleefde ik veel 
gelukkige avonden in BM2C, onze jeugdsociëteit op de 
hoek van de Van Oosterzeestraat. Als ik daar loop voel 
ik vaak een scheut heimwee, die ik vervolgens krachtig 
onderdruk, want als je daaraan toegeeft loop je wenend 
door de straten en wat heeft een mens daaraan?
Mijn enige ervaring als redacteur heb ik opgedaan in de 
redactie van ‘het  Spoetnikkertje’, de schoolkrant van 
de HBS op het Henegouwerplein, begin jaren zestig. Ik 
geloof dat we maar wat aanklooiden. Het krantje is na 

een paar jaar ter ziele gegaan. Toch heb ik het altijd leuk 
gevonden dat het aan leerlingen toevertrouwd werd, te 
proberen dit zelfstandig te runnen. Tegenwoordig zou dit 
waarschijnlijk veel strakker ‘begeleid’ worden, bang als 
men is voor uitglijders, een verkeerd imago, enz. Daar 
was men toen kennelijk niet zo bang voor, we kregen de 
ruimte. Ik kan me geen censuur herinneren. Er stonden 
trouwens geen opruiende artikelen in, voornamelijk 
saaie; en vooral veel moppen. Ik was vijftien … Nu ik 
ouder en naar ik hoop wijzer maar niet verdrietiger ben, 
werp ik mij met vuur op deze nieuwe taak. Grammatica en 
spellingregels bij de hand: interpunctie en de tussenletter 
n blijven het lastigst, d/t – fouten een doodzonde. Mijn 
digitale vaardigheden blijven een zwak puntje. Ik moet 
nodig bij Sija Schorel op cursus. Al werkendeweg hoop 
ik mijn spoor te vinden, samen met good old Marijke 
Enzlin en Cécile de Rijk.

Tineke de Lege

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN?

Beste lezer, Marijke Enzlin schreef het al in Mare van 
januari: ik ben Cécile de Rijk, een nieuw redactielid. De 
komende tijd zal ik met veel plezier meepuzzelen aan de 
teksten van Mare, samen met de andere redactieleden.
Voorheen was ik redacteur bij de gemeente Rotterdam. 

Ik ken BMVier en de Bergsingelkerk vooral van bezoek 
bij een lezing of bijeenkomst. Ik neem mij voor om met 
veel respect voor ieders ingezonden artikelen en teksten 
te zorgen dat het blad één mooi geheel vormt.

Cécile de Rijk

EVEN VOORSTELLEN

Na de goede ervaringen en positieve reacties van vorig 
jaar wordt er dit jaar wederom een (zeil)weekend 
georganiseerd. Met dit jaar een aanvullend programma 
en nog meer geschikt voor iedereen die al dan niet 
van zeilen houdt. Ditmaal van 13 t/m 15 september in 
dezelfde accommodatie aan het Tjeukemeer in Friesland.
We maken er weer een gezellig weekend van voor 
jong en oud op een mooie plek aan de Friese meren: 
twee dagen met activiteiten, lekker eten en op zondag 
naar de plaatselijke kerkdienst. Ook dit jaar staan 
gezelligheid en plezier voorop. We verblijven in de 
mooie groepsaccommodatie ‘Kapitein’ met een eigen 
keuken, ruimte voor sport en spel, een terras, strandje en 
slaapkamers van verschillende grootte. Op zaterdag en 
zondag gaan we afhankelijk van het aantal schippers met 
zeilboten het Tjeukemeer op of we huren de loungeboot. 
Voor wie liever aan de wal blijft is er een aantrekkelijk 
programma met meerdere uitstapjes. In de omgeving 
zijn er namelijk volop mooie plekken; o.a. het historische 
stadje Sloten en de bossen van Gaasterland liggen om de 
hoek. Het doel is dat iedereen een leuk weekend heeft 
en we tijd en gelegenheid hebben om elkaar te spreken.
We zijn vanaf vrijdag 17.00 welkom, na de lunch op 
zondag is iedereen vrij om weer huiswaarts te keren 
of nog even te blijven. De exacte kosten zijn nog niet 
bekend maar mogen voor niemand een belemmering 

vormen, indien nodig is er financiële ondersteuning 
mogelijk. Wil je mee en ben je tussen 0 en pak ‘m beet 80 
jaar? Meld je dan snel aan! Dat kan bij Karen Siebel, Jan 
Steven Nottelman of Jeroen van Doorn. Aanmelden kan 
ook via jeroen.vandoorn@hetnet.nl. Er kunnen maxi-
maal veertig mensen mee.

Jeroen van Doorn

GEMEENTEWEEKEND 2024
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Op twee avonden in de Bergsingelkerk vertellen 
topschrijvers met onder andere Rotterdamse roots 
over hun werk, inspiratie en dat wat ademruimte 
geeft. De aftrap werd op 28 februari gegeven door 
Marcel Möring. Op de tweede avond van deze 
serie op 24 april komt Abdelkader Benali naar de 
Bergsingelkerk.

Marcel Möring: Mens worden als opdracht
Volgens Marcel Möring, bekend geworden van romans als 
Het grote verlangen, net dertig jaar geleden verschenen, 
en In Babylon is mens worden de belangrijkste opdracht 
waarvoor wij staan.

Het is een groot misverstand te menen dat wij ‘al als 
mens geboren worden’ of dat er niets menselijks aan ons 
te ontdekken valt omdat we nu eenmaal gedetermineerd 
worden ‘door onze zelfzuchtige genen.’ In een wervelende 
vertelling van ruim een uur trakteerde Möring een 
select publiek op een serie over elkaar tollende beelden 
die cirkelden rond dat oeroude religieuze thema van 
menswording. Van de ontploffing van de Spaceshuttle 
Columbia, naar de onsterfelijkheid als ramp, de corona-
demonstranten en milieuactivisten die hun eigen gelijk 
hoger achten dan de wet, de mens die à la Abraham met 
de Eeuwige onderhandelt inzake Sodom en Gomorra om 
goddelijke misdaden te voorkomen tegen de Wet en tegen 
de menselijkheid, tot aan de vergeefse zoektocht van 
de kabbalist, de hoofdpersoon in de nieuwe vuistdikke 
roman Mordechai die in het najaar zal verschijnen, 
naar dat ene verlossende antwoord op de zin van het 
bestaan. In plaats daarvan, zo leek het, moet ieder zijn 
eigen roeping vinden, in antwoord op dat kleine vonkje 
goddelijk licht dat in hem/haar brandt. Menselijk zijn is 
gaandeweg je sterfelijkheid accepteren en plaats kunnen 
maken voor anderen, zoals God plaats heeft gemaakt 
voor de schepping door zich daaruit geheel en al terug te 
trekken. ‘Echt mens worden is belangrijker dan God’ (en 
zeker dan als God zijn).

Ontschepping
Het scheppingsproces waarin God zichzelf terugtrekt en 
als het ware ‘ontschept’ moeten wij ons daarbij voorstellen 
als een nogal rommelig proces waarin scheutig met licht 
wordt gestrooid. In ieder mens zit van de weeromstuit 
een vonkje van het goddelijk licht. Het gaat erom dat 
tevoorschijn te laten komen en een rechtvaardig mens 
te zijn en niet voor het kwade te kiezen dat ook in ieder 
mens als mogelijkheid verscholen zit.

Het leerhuis der meningsverschillen uithouden
‘Voor een analyse van de staat van de maatschappij moet 
je niet in eerste instantie bij een schrijver aankloppen’ 
vond Möring en ook dat je niet al te veel bijzonders van de 
‘inspiratie’ van een schrijver moet verwachten: ‘Schrijven 
is vooral kunnen zitten, een kwestie van discipline’. 
Toch kon zijn verhalenstroom enige maatschappelijke 
relevantie niet ontzegd worden. Samenleven is nu 
juist volgens Moring ‘de spanning uithouden van 
een voortdurend gesprek over wat het goede voor de 
samenleving is, zonder definitieve antwoorden daarop. 
Het is de ‘vrijheid om het met elkaar oneens te zijn, 
zonder de verbinding met elkaar te verbreken.’ Het 
draait om het overeind houden van het leerhuis der 
meningsverschillen en er zorg voor te dragen dat dit 
niet onder het gewicht van absolute waarheidsclaims 
bezwijkt. Om de kracht van dialoog, het belang van 
voortdurend democratisch debat, juist ook in tijden van 
polarisatie en de uitvergroting van het eigen gelijk.

Zoals die ene man uit Coevorden
Goedheid, recht en rechtvaardigheid zijn in absolute 
zin niet aanwezig in deze wereld, behalve als een groot 
verlangen, waarin vonkjes zichtbaar kunnen worden in 
mensen. Vonkjes die een enkeling, een rechtvaardige, 
in beweging kunnen zetten en doet opstaan tegen 
onrechtvaardigheid. Zoals die ene man uit Coevorden uit 
de 4 mei-lezing 2023 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 
ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking. Die 
lezing beschrijft hoe in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 
de Joden van Assen door Nederlandse politieagenten uit 
hun huizen worden gehaald en bijeengedreven op het 
plein voor de Noordersingelschool.
 ‘… Het is die avond niemand ontgaan wat er aan de 
hand is. Toch is het stil. Niemand die naar buiten loopt, 
zich voor de deur van zijn buren posteert en zegt: “Blijf 
van ze af.” In Coevorden wel. Een plaatselijke winkelier 
schreeuwt de hele boel bij elkaar: dat het een schande is 
dat mensen uit hun huis worden gehaald. Maar hij is een 
uitzondering. Voor de rest hebben de burgers van Assen, 
en elders in Nederland, zwijgend toegekeken hoe hun 
buren, al dan niet met geweld, uit hun huizen werden 
gehaald….’
De slotzin van Mörings lezing luidde: ‘Als we een mens 
tussen medemensen willen zijn moeten we onszelf 
kunnen voorstellen als de ander en, als het nodig is, die 
winkelier in Coevorden zijn.’

INSPIRATIE & LITERATUUR
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Aankondiging lezing Abdelkader Benali: 
Terug naar de verhalen van zijn jeugd.

Het volgende Bergsingelcollege vindt plaats op 24 april met 
Abdelkader Benali als spreker. Benali is een maatschappelijk 
geëngageerd Marokkaans-Nederlandse schrijver, tv-presentator 
en columnist van Trouw. Hij kwam op zijn vierde naar 
Rotterdam en woonde om de hoek van de Bergsingelkerk aan 
de Berkelselaan. Benali die nu in Amsterdam woont, verheugt 
zich nu al op de lezing in de buurt waar hij als buitenbeentje 
opgroeide.
Recente boeken van hem zijn: Weekendmiljonair, Paradijsvogel, 
en Reizigers van een nieuwe tijd. Hoe kijkt hij terug op zijn tijd 
in Rotterdam? Wat houdt hem gaande? Wat is het bij hem dat 
ademruimte geeft?

Benieuwd naar zijn wervelende verhalen als antwoord op die 
vragen? Schuif dan aan bij het tweede Bergsingelcollege op 24 
april. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Jan Prij

GOD HEEFT EEN OOGJE OP MARIA’S

‘Maria moet niet zo eenzaam achterin de kerk blijven 
staan’.  Deze Antilliaanse vrouw met een rooms-katholieke 
achtergrond vindt dat Maria een plek verdient vooraan in 
de kerk. Maria is een prominente vrouw in het geloof. 
Dus verhuist onze lieve vrouwe naar de liturgietafel, waar 
ze een belangrijke plek krijgt naast de avondmaalsbeker.
Vanaf dat moment krijgt de figuur van Maria een 
bijzondere betekenis bij Goud op Zondag. Zij representeert 
iets van onze community. In de ogen van de toenmalige 
samenleving is Maria kansarm. Haar economische positie 
is kwetsbaar en in politiek opzicht heeft ze niets in de 
melk te brokkelen. Haar toekomstperspectief ziet er niet 
veelbelovend uit.

Anders kijken
God kijkt anders. Hoe lager je status op de maat-
schappelijke ladder, des te meer je in beeld komt bij God. 
Uiteindelijk zal er een schat in haar verborgen zijn. Deze 
arme jonge vrouw heeft GOUD in zich.
Maria inspireert ons bij Goud op Zondag om anders 
te kijken naar mensen die we in onze samenleving 
‘kansarm’ noemen. Wij geloven dat er in ieder mens 
een schat verborgen zit. Wie kijkt naar mogelijkheden 
in plaats van onmogelijkheden gaat anders om met 
Rotterdammers met een andere sociaaleconomische 
status. Er ontstaan nieuwe verbindingen en kansen om 
samen te bouwen aan iets moois.
Dat hebben we de afgelopen tweeëneenhalf jaar volop 
gedaan bij Goud op Zondag. Het is bijzonder dat er een 
interculturele geloofsgemeenschap is ontstaan met veel 
‘Maria’s’. We horen vaak dat mensen vrede, warmte en 
liefde ervaren bij Goud op Zondag. Iemand die vecht 
tegen zijn alcoholverslaving roept na de viering: 

‘Het licht is weer aan’. Een ander ervaart duidelijk Gods 
aanwezigheid en een jongere die een veilig heenkomen 
zoekt in onze stad is geraakt door het evangelie van Jezus 
Christus.

Dankbaar
Als júllie ons niet zoveel ruimte en vertrouwen hadden 
gegeven, was dit nooit gebeurd. We zijn dankbaar voor 
de mooie tijd in de Bergsingelkerk. Wij genoten van de 
prachtige kerk, de hartelijkheid en de gastvrijheid van 
Bert en Wil, de praktische hulp van Daan, de muziek van 
de cantorij, de gezamenlijke vieringen en de contacten 
met andere mensen. We kunnen niet anders dan 
concluderen dat we het zeer goed hebben gehad. Dank 
daarvoor!

Samenwerkingspartner
Waarom dan de overstap naar de kapel van de Prinsekerk? 
Daar is een proces van bezinning en gesprekken aan 
vooraf gegaan. Uiteindelijk hebben we besloten verdere 
samenwerking te zoeken met Noorderlicht vanwege 
mens- en organisatiekracht, pionierservaring en een 
snelle kans op samenwerking.
Als pioniersplek zochten we een samenwerkingspartner 
die sterk is waar wij kwetsbaar zijn (en omgekeerd). 
Noorderlicht heeft veel organisatietalent en menskracht. 
Onze kracht is dat we veel interculturele en interreligieuze 
ervaring hebben. Verder is het belangrijk dat Goud op 
Zondag niet te afhankelijk is van de inzet van de pionier. 
Een brede draagkracht is belangrijk richting de toekomst.
Half december hebben we ons voornemen in een brief 
gecommuniceerd richting de kerkenraad. 
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We begrijpen dat het voor sommigen van jullie een 
teleurstelling is. Een schrale troost: we verdwijnen 
niet helemaal uit beeld. Op andere manieren blijven 
we verbonden en samenwerken. Om te beginnen met 
de Open Maaltijden. We zijn de kerkenraad en jullie 
als geloofsgemeenschap ontzettend dankbaar voor de 
goede tijd die we bij jullie hebben gehad. We weten ons 
gezegend.

Maria 2.0
Als afscheidscadeau hebben we een nieuw Mariabeeld 
met het kind Jezus gegeven. Het vorige beeld is tot twee 
keer toe gesneuveld. Je zou haast denken dat er een 
anonieme beeldenstormer is. De laatste keer lag Maria 
onthoofd op de grond… Het is duidelijk dat Maria het 
nog steeds zwaar te verduren heeft in onze protestantse 

kerk. Daarom is ons afscheidscadeau een Maria van hout 
gemaakt, wel zo veilig. Zeg maar een Maria 2.0. Hopelijk 
blijft ze de derde keer wel op haar sokkel staan. Het is 
haar van harte gegund.

Maria gaat mee
Moeten wij als Goud nu verder zonder de figuur 
van Maria? Gelukkig niet. Als verrassing kregen we 
van kernteamleden van Goud op Zondag een eigen 
Mariabeeldje met het kind Jezus. Dat is voor de kapel van 
de Prinsekerk. Om nooit te vergeten dat God in Jezus een 
oogje heeft op mensen die het zelf niet redden. Een mooie 
gedachte om over te mijmeren deze veertig dagen..
Het ga jullie goed!

Bram Robbertsen, buurtpastor Goud van Noord
en pionier-predikant Goud op Zondag

De Bergsingelkerk (Bergsingel/hoek Bergselaan) is elke zaterdagmiddag 
van 15.00 – 17.00 uur open voor inloop, kopje koffie of thee, ontmoeting 
of om een expositie te bekijken.

OPEN HUIS OPENHUISelke zaterdagmiddag  

15.00–17.00

Na negen jaar werken gaat Jan van Diepen met 
pensioen. Als wijkpastor is hij verantwoordelijk 
voor het ouderenproject Isolement en eenzaamheid 
Nieuwe Westen. Toen Jan begon had het wijkpastoraat 
geen activiteiten voor ouderen. Nu staat er een 
solide bouwwerk. Bij de groepsactiviteiten zijn 
tachtig ouderen betrokken. Daarnaast bezoekt Jan 
veertig ouderen thuis.

De groepsactiviteiten zijn:
Samen koken samen eten 1 x in de twee weken
De Rotterdam Pas groep 1x per maand
De Koffie en thee groep 1 x in de twee weken
De wandelgroep 1x per week
De filmmiddag  1x per maand
Kerstfeest met bewonersgroep 1x per jaar
Zomeractiviteiten 4x  per  jaar

Met zijn ervaringen vanuit het opbouwwerk trok 
de katholieke Jan de wijk in en kwam bij oudere 
bewoners thuis. In het begin waren de ervaringen 
confronterend voor hem. Jan leerde van de bewoners 
en merkte dat hij ook dingen moest afleren. 
Jan houdt van doceren en lijnen uitzetten. Die 
kwaliteiten heeft hij voor een deel opzij gezet. Hij 
moest GEWOON worden en het hoofd uitschakelen. 
Hij heeft geleerd om op je handen te zitten en goed 
te kijken. Wat zie je allemaal in huis? Wat zie je 
in de straat? Dat heeft hem veel opgeleverd en de 
bewoners ook. Hij kwam overal binnen. Zijn vraag 
is: Hoe gaat het met je? Red je het? Hij neemt zijn 
nieuwsgierigheid mee en durft door te vragen. Jan is 
onder de indruk van de levensverhalen. De mensen 
maken veel mee in hun leven. 

NEGEN JAAR JAN VAN DIEPEN

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

COLUMN 

trouw aan bewoners

Vervolg op pagina 8
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Hoewel Jan benadrukt geen hulpverlener te zijn 
heeft hij weleens boodschappen gedaan voor 
iemand die niets meer had. Of shag gehaald voor 
iemand die het huis niet uit kon. Hij bakte eieren 
voor een man die niet meer in staat was om dat zelf 
te doen. Hij kwam bij een vrouw die vergeetachtig 
was. Een paar keer lukte het om de ervaringen van 
eenzaamheid te bespreken en samen te zoeken 
naar handvatten om er anders mee om te kunnen 
gaan. Jan ervaart een gevoel van dankbaarheid om 
toegelaten te worden in het leven van bewoners. 
Als werker heb je een streepje voor om dichtbij te 
komen. Je moet je niet te groot voelen. Intussen 
verrijken deze ervaringen je eigen leven.

In de groepsactiviteiten kon Jan andere kwaliteiten 
inzetten. Samen met een bewonersgroep begon 
hij met  een eetgroep: samen eten - samen koken. 
Jan nam altijd een moment om stil te staan bij hoe 
het de mensen gaat. Zijn er zorgen over elkaar? Zo 
stimuleerde hij de verbondenheid. Dat bracht hij in 

alle activiteiten aan. Hij zette de Rotterdampas op 
die buiten de deur activiteiten organiseert die gratis 
zijn. Hij laat vooral de bewoners die in de werkgroep 
zitten het programma invullen. Jan maakt er mooie 
posters en flyers voor. De koffie- en theegroep en 
de wandelgroep  zijn tijdens de Coronatijd opgezet.
Ook daarin is altijd ruimte voor de betrokkenheid 
op elkaar. Dat blijkt als iemand ziek is of overlijdt.  
Jan is onder de indruk van het meeleven met elkaar. 
Er ontstaat een soort saamhorigheid die mensen 
verbindt. Wijkbewoners voelen zich verbonden en 
vinden het fijn om een waardig persoonlijk afscheid 
te bieden.
In de groepen gaat het om de vraag: hoe houden 
we elkaar vast? Soms is het een oefening om het 
met elkaar uit te houden. Die verbinding met 
elkaar levert een gemeenschap op waar mensen 
zich thuis voelen. Daarnaast doen deelnemers ook 
leerervaringen op in de omgang met anderen en 
levert het hen een bredere kijk op.
Hoewel Jan geen christelijke vieringen organiseert 
ziet hij zijn katholieke achtergrond terug in het 
groepswerk, in de verbinding met elkaar en bij de 
feestjes zoals de nieuwjaarsreceptie. Met het kijken 
naar kunst heeft Jan aandacht besteed aan Pasen en 
Kerst.

Juist in het gewone dagelijks leven ervaart hij 
zijn gelovige achtergrond.
Jan leest zelf veel filosofie en theologie. Erik Borgman 
is zijn grote held. Erik benadrukt dat theologie over 
het gewone alledaagse leven moet gaan. Zo zegt de 
paus: de kerk zou een veldhospitaal moeten zijn. 
Midden in de wijk open staan voor gewone mensen.
Zo ervaart Jan zijn werk hier ook. Je staat met je 
voeten in de modder. Midden in het gewone leven – 
het alledaagse. Dat raakt de essentie van het leven.
Jan kijkt met een goed gevoel en trots terug op 
negen jaar werken met ouderen. Hij laat een solide, 
evenwichtig bouwwerk achter. De activiteiten 
hebben zich bewezen. Deze gemeenschap wordt 
ook door samenwerkingspartners serieus genomen. 
Maar vooral de ouderen zelf beleven veel aan hun 
activiteiten. Zij zijn eigenaar geworden en pakken 
hun verantwoordelijkheid waar mogelijk. Ze zullen 
Jan missen en spreken dat nu al uit.

Arja Poot

COLUMN
 

vervolg

KOPIJ INLEVEREN VOLGEND NUMMER uiterlijk op: zondag 5 mei 2024
per e-mail: mare@bergsingelkerk-bmvier.nl 
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Het zijn droevige dagen, elke keer weer zoveel ellende 
te moeten zien of lezen. Ervaren willen we het eigenlijk 
niet meer. Maar toch laat het mij, en u vast ook, niet los.
Op 10 februari jl. werd in Driebergen de vriendendag van 
Tent of Nations gehouden. U weet wel: van de familie 
Nassar op de West Bank, die sinds 1991 bezig is met het 
juridisch ‘spel‘ voor het eigendomsrecht van hun land. 
Tweederde van de Westbank is al in bezit genomen door 
Israël en is niet toegankelijk voor Palestijnen. Wat Hamas 
heeft veroorzaakt heeft de situatie op de Westbank 
ook verslechterd. Daoud vertelt daarover in een online 
verbinding met hem en zijn vrouw Jihan: “Het is zo 
moeilijk hier, zo zwaar. We voelen ons diep ongelukkig, 
het is nog erger dan de coronatijd toen er geen bezoekers 

meer konden komen. Nu komen er geen bezoekers èn 
vrijwilligers meer. (Voor Nederland geldt er code rood, 
red.). De angst neemt toe. De barricade van de weg naar 
de boerderij is extra opgehoogd. Militaire controle met 
mobiele checkpoints doen haar werk: controle, wachten 
en angst. Je moet blijven wachten bij een versperring; 
omkeren en weggaan maakt je verdacht. Je autoruit 
wordt aan diggelen geslagen wanneer je die niet opent. 
Er wordt heel snel geschoten, de soldaten zijn ook bang. 
Ook is onze ezel gestolen. We houden de moed erin met 
het voor ogen houden dat jullie aan ons denken, ons 
niet vergeten. En denken daarbij aan een wereld die een 
mozaïek van kleuren en vormen kan zijn dankzij mensen 
die elkaar aanvullen om er iets moois van te maken.”

IK WIL WEGKIJKEN

Ook kwam er nog een beeld voorbij van een ontmoeting 
die Daoud had met de recentelijk overleden Dries van 
Agt, voormalig minister-president, die zich bekeerd had 
t.a.v. gedachten over Israël na het zien van het onrecht, 
aangedaan aan de Palestijnen. Hij was de oprichter van 
The Rights Forum, een groep in Nederland die zich zeer 
actief inzet voor de Palestijnse zaak.

Behalve The Rights Forum zijn er gelukkig nog meer 
groepen die geweldloos verzet prediken, zoals Sabeel in 
Jerusalem, waarvan u zo nu en dan een gebed leest in 
Mare, de zogenoemde ‘Wave of Prayer’. Zij predikt het 
volgende: onrecht tegengaan, vechten voor de rechten 
van de mens, verwijt de kerken hypocriet handelen en 
zegt: ‘Heb lef om op te komen voor de onderdrukten’.

Ik moet elke keer denken wanneer ook ik wegkijk, aan 
de joodse overlevende uit Auschwitz toen hij bij een 
herdenking zei: ‘Kijk niet weg, blijf u het aangedane 
onrecht herinneren en kom ertegen in opstand’.
En misschien mag ik er dan nog aan toevoegen wat de 

recentelijk overleden Aleksej Navalny zei in 2022: ‘Het 
enige wat nodig is om het kwaad te laten overwinnen is 
goede mensen die niks doen’.

Henk Willemse
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Op 19 februari jl. waren VN-experts 
geschokt door de gerapporteerde mensen-
rechtenschendingen tegen Palestijnse 
vrouwen en meisjes in Gaza. De deskundigen 
zijn ook bijzonder verontrust door berichten 
dat Palestijnse vrouwen en meisjes in detentie 
ook het slachtoffer zijn geworden van 
meerdere vormen van seksueel geweld, zoals 
het uitkleden en fouilleren door mannelijke 
Israëlische legerofficieren. Bovendien zijn 
naar verluidt ten minste twee vrouwelijke 
Palestijnse gevangenen verkracht, terwijl 
anderen naar verluidt zijn bedreigd met 
verkrachting en seksueel geweld.

Gebed
God van de mensheid, wij bidden voor de 
Palestijnse vrouwen in Gaza. Wees bij hen, zie 
hun onderdrukking en hoor hun geschreeuw..

UIT THE WAVE OF PRAYER VAN 1 MAART 2024

Onlangs ontvingen wij een flyer betreffende boven-
vermelde bijeenkomst, waarin Israël van genocide 
beschuldigd werd. Niet bepaald de manier om mensen, 
die Israël na de moordpartij van HAMAS op 7 oktober 
blijven steunen, te bewegen tot deelname. Maar 
anderzijds werd in dit pamflet een dialoog in het 
vooruitzicht gesteld. Uiteraard zag ik het daarna als mijn 
plicht deze avond bij te wonen. Welnu, wat waren mijn 
bevindingen? Allereerst moet worden opgemerkt dat 
de aanwezigen mijn sympathie hadden: het ging om 
goedwillende mensen met het hart op de goede plaats. 
Terecht maakten zij zich zorgen over het grote verlies 
aan Palestijnse levens als gevolg van de grondoorlog, 
die Israël in Gaza voert tegen de terreurbeweging, die 
de eigen bevolking misbruikt als levende schilden met 
als gevolg het grote aantal burgerslachtoffers. Pijnlijk 
was dan ook dat op deze avond op geen enkele wijze 
werd stilgestaan bij wat er in Israël op 7 oktober 2023 
gebeurde, de directe aanleiding tot de Israëlische actie. 
Ook werden er geen woorden vuilgemaakt aan het 
lot van de gijzelaars en hun achtergebleven familie, 
die nu al maanden in onzekerheid leven. Onder de 
Israëlische slachtoffers bevond zich ook een man, die 
jonge kankerpatiëntjes uit Gaza heen en weer naar 
ziekenhuizen in Israël reed en een vredesactiviste (NRC, 
18-12). Ook zij werden vermoord alleen om het feit dat zij 
joden waren. Als dat geen genocide is…. Voor dit geluid 
was in BMVier geen plaats. Niemand die opmerkte dat 
die inmiddels ca. 30.000 Palestijnse doden nog geleefd 
zouden hebben als HAMAS niet de afschuwelijke 

moordpartij van 7 oktober had ondernomen. Zuid-Afrika 
werd geprezen omdat het Israël ‘ter verantwoording 
had geroepen’ door de aanklacht van genocide bij het 
Internationale Hof in Den Haag. Niemand van degenen 
die het woord voerden vroeg zich af waarom Zuid-Afrika 
(dat Poetin steunt bij de genocide in Oekraïne) niet 
tevens HAMAS van genocide beschuldigd had. Kortom, 
de bedoelingen waren wellicht goed, maar de uitwerking 
pakte uiterst eenzijdig uit. Van de beloofde dialoog kwam  
niets terecht; daarvoor was in het plenaire gedeelte 
gewoon geen ruimte. Monoloog dus in plaats van de 
beloofde dialoog. Wellicht zal men tegenwerpen dat er na 
afloop tijdens de maaltijd misschien wel genuanceerder 
over e.e.a. is gediscussieerd, maar de toon was gezet. 
De bezoekers, opgesloten in hun bubbel waarbinnen 
Palestijn = slachtoffer = goed, versus Jood = dader = 
slecht, werden daar op deze avond niet uit bevrijd. Men 
kan zich afvragen of een kerk zich moet beperken tot het  
bevestigen van vooroordelen, al gebeurt dit met de beste 
pastorale bedoelingen. Moet een kerk niet ook en juist 
tegengestelde visies confronteren om aldus verzoening 
te brengen tussen aanhangers van tegengestelde opinies, 
die ook bestaan  binnen onze gemeente. Zou het niet een 
idee zijn eens een gemeentevergadering te beleggen over 
de vraag hoe een kerk hiermee zou moeten omgaan? 
Dan zou ook nog eens gesproken kunnen worden over 
de kerkdienst in de BSK op zondag 1 oktober, die door 
een deel van de aanwezige kerkleden als antisemitisch 
werd ervaren.

F.B. van de Giessen

VERSLAG VAN DE GAZA-AVOND IN BMVIER
VAN 9 FEBRUARI 2024.
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Mutaties
Vertrokken
S.C. Schreuder V dpl 13-01-1937 Banierstraat 126 3032 PL

E.S. Kuiper V bel 31-12-1993 Crooswijkseweg 244 3031 XD

Wanneer u verhuist naar het gebied van een andere kerkelijke gemeente en u wilt lid blijven van onze kerk, 
neemt u dan alstublieft tijdig contact op met het Kerkelijk Bureau om dit goed te regelen. 

GEDACHTEN BIJ EEN TEKENING

Kunstenaar Trudie Vrolijk uit Kruisland stuurde een Nieuwjaarskaart waarin ze ons een mooi 2024 met veel interactie 
wenste. Op de voorkant stond een tekening van haar, die naar mijn gevoel geïnspireerd kon zijn op een eerste bezoek 
van haar en haar man aan ons nieuwe huis in een woontoren op de Wilhelminapier.

Nu is het altijd gevaarlijk om je af te vragen: 
wat bedoelt de kunstenaar? Dat geldt 
voor beeldende kunst net zo goed als voor 
literatuur bijvoorbeeld. Die kunstenaar kan 
dan zeggen: zie maar. Of: lees maar. Je krijgt 
daar vaak niet echt een antwoord op. Maar 
het staat ons toch vrij om te associëren en er 
mee aan de haal te gaan, nietwaar?

Zo ook hier: ik zie een soort toren, licht 
chaotisch, met mensen die verschillende 
dingen doen. Sommige wandelen samen, 
andere zitten op hun gemak. Mijn ogen 
gaan direct naar de figuurtjes onderaan 
die helemaal weggekropen zijn, zich als 
het ware verschuilen. In een behoefte aan 
alleen-zijn? Of zijn ze in wanhoop in elkaar 
gekropen? Eén persoon dreigt letterlijk van 
de toren te vallen (of te springen) in de diepte 
maar wordt vastgehouden door een liggende 
figuur. Blijf hier, doe het niet! Ik hou je vast!

Centraal staan drie personen die het wat 
versleten woord ´verbinding´ vorm geven 
met een hernieuwde betekenis.

De tekening vind ik treffend omdat het zo 
goed het leven in de toren weergeeft met 
al die verschillende soorten mensen die 
allemaal andere dingen doen, soms eenzaam 
(willen) zijn en soms gretig contact zoeken. 
Toch leven ze in één kader, dat van de toren.

Ik vind het treffend omdat ik het een 
prachtige metafoor voor de kerk vind.

Tineke de Lege

In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn 
deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In 
verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
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Zevenduizend namen noemen op 7 april
Op zondag 7 april aanstaande worden op het Grote 
kerkplein 7.000 namen genoemd. Het zijn de namen 
van  de 7.000 joodse Rotterdammers en van joden van 
de Zuid-Hollandse eilanden: Hoekse Waard, Goeree-
Overflakkee, Voorne Putten. Zij zijn in 1942 en 1943 
door de nazi’s vanuit  Rotterdam via Westerbork per 
trein naar de vernietigingskampen in Oost-Europa 
vervoerd en daar vermoord. Door hun namen te noemen 
herdenken we hen. Zij hebben immers geen grafsteen 
waar je naar toe kunt gaan om hen te herdenken. Zij 
waren Rotterdammers ( en eilanders) zoals wij vandaag, 
en ze horen bij onze (stads)geschiedenis. We willen hen 
niet vergeten, niet in vergetelheid laten opgaan. Daarom 
noemen we hen, van ‘s morgens 05.00 uur tot ‘s avonds 
18.00 uur. Meer dan 100 mensen noemen hun namen 
op: oud en jong, jood, katholiek, protestant, moslim, 
humanist, atheïst. Ieder van hen vindt het belangrijk 
daaraan mee te doen. Politici, kunstenaars, sporters, 
maatschappelijk werkers, allen lezen iedere naam 
afzonderlijk voor. Het is indrukwekkend om de namen 
van mensen, en de leeftijd waarop zij zijn gestorven, te 
horen noemen. Wilt u namen noemen? Geef u dan op bij 
het Sjoa Beraad Rotterdam, bij ondergetekende.

Ook op 7 april, om 19.00 uur, vindt de Sjoa* 
herdenking plaats in de Laurenskerk
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat die herdenking voor het 
eerst plaatsvond. Het Sjoa Beraad Rotterdam organiseert 
deze herdenking in een bijeenkomst met muziek, zang, 
een redevoering, en het aansteken van kaarsen. Dit 
jaar is rabbijn Avraham Soetendorp uitgenodigd om 
een redevoering uit te spreken. Hij was het immers 
die in 1983 de kerken opriep, om samen met de joden 
te herdenken. In Rotterdam hebben de kerken gehoor 
gegeven aan zijn oproep: ja, we laten jullie niet alleen in 
het herdenken van joodse burgers, wij herdenken met 
jullie, onze joodse broeders en zusters. 

We nodigen u van harte uit naar de herdenkingsbijeen-
komst in de Laurenskerk te komen.

In deze tijd met verschrikkingen in Israël en Gaza, horen 
we vaak de vraag: waarom herdenken jullie nog al die 
doden uit de Tweede Wereldoorlog? Kun je dat nog wel 
maken?

Ja, herdenken is meer dan ooit belangrijk. Het herdenken 
van die Rotterdammers, van de eilanders, van de meer dan 
100.000 Joden uit Nederland is geen politiek statement. 
Het is geen keuze voor Israël of Hamas. Wat op 7 oktober 
is gebeurd is verschrikkelijk, en wat in Gaza gebeurt is 
ook verschrikkelijk.

Met herdenken staan we een moment stil bij de dood 
van joodse burgers die vermoord zijn ómdat ze Jood 
waren. Bij een groeiende antisemitische tendens in de 
maatschappij in de nazitijd, werd het steeds normaler 
dat zij apart gezet werden, joodse kinderen werden van 
school gehaald, winkels van Joden werden gesloten, ze 
werden uitgejouwd, en uiteindelijk vermoord. In deze 
tijd waarin antisemitisme en ook anti-islam toeneemt, 
mogen we dat niet vergeten. Daarom herdenken we. 

Het Sjoa Beraad Rotterdam is een stichting waarin 
leden van Rotterdamse kerken en synagogen samen de 
herdenking voorbereiden en ook het Namen noemen 
organiseren.

De stichting is een onafhankelijke, ideële stichting, 
die geen subsidie ontvangt. U kunt het werk van 
het Sjoa Beraad Rotterdam steunen met een gift op 
bankrekeningnummer NL29 INGB 0102 633355, t.n.v. 
Stichting Sjoa Beraad Rotterdam. De stichting heeft een 
ANBI-nummer. www.sjoaberaadrotterdam.nl.

Dideri Mattijsen 
*Sjoa: vernietiging. De dag der vernietiging

( Jom ha Sjoa) is de gedenkdag voor de holocaust.

DE SJOA-GEDACHTENIS IN ROTTERDAM
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Vieringen Buurtkerk Oude Westen: (SINT-MARIASTRAAT 142B)
24 maart 11.30 uur Katinka Broos

29 maart 19.30 uur Katinka Broos Goede Vrijdag

31 maart 11.45 uur Katinka Broos Pasen

07 april 11.30 uur Katinka Broos

14 april 11.30 uur Bart Starreveld

21 april 11.45 uur Herman IJzerman

28 april 11.30 uur Jan Prij

05 mei 11.45 uur  Katinka Broos

12 mei 11.30 uur Akke Gerritsen

19 mei 11.45 uur Herman IJzerman Pinksteren

26 mei 11.30 uur Katinka Broos

Vieringen Wijkpastoraat Rotterdam West in BMVier:
29 maart 15.00 uur Herman IJzerman  Goede Vrijdag

19 april 15.00 uur Katinka Broos

24 mei 15.00 uur Anneke IJzerman

WEBSITE: WWW.BERGSINGELKERK-BMVIER.NL
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Dit zijn de antwoorden op de vragen van januari:

1. Wat is de oorspronkelijke betekenis van het woord synode?
 Vergadering
2. In welke badplaats aan de Noordzee staat de vuurtoren J.C.J van Speijk?
 Egmond aan Zee
3. Hoe noemt men de eerste violist van een orkest?
 Concertmeester
4. Schaken: Welk schaakstuk mag je alleen schuin verplaatsen?
 Loper
5. Cryptisch: Hoe noem je een vrucht voor een oud visvrouwtje? (6)
 Aalbes
6.  Na een barre tocht bereikte hij op 14 december 1911 als eerste mens de geografische zuid-

pool. Wat is zijn naam?
 Roald Amundsen
7.  Welke Nederlandse cabaretier componeerde Missa Sancti Georgii en stond in 2023 op de 

61e plaats van de klassieke Top 400?
 Herman Finkers
8.  In psalm 104 vers 26 staat: Daar wandelen de schepen en de Leviathan die Gij geformeerd 

hebt om daarin te spelen. Geef de betekenis van het woord Leviathan.
 Zeemonster / reusachtige waterslang stammend uit de oertijd
9.  Hij was een Deense dichter, toneelschrijver en Lutherse dominee, bekend vanwege zijn 

maatschappelijke betrokkenheid en zijn uitgesproken vaderlandsliefde tijdens de tweede 
wereldoorlog. Wat is zijn naam?

 Kaj Harald Leininger Munk
10. Cryptisch. Hoe noem je een borrelnootje voor een bejaarde? (6)
 Oudere

Dank jullie wel Thirza en Leonie voor de inzending:
Alle antwoorden goed - complimenten!

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:

1. Hoe noemt men een Italiaanse kaas met zachtzoete smaak en weinig zout en vet?
2. Wat is de naam van de eerste locomotief in Nederland?
3. Uit welk geslacht van bomen komt de tamme kastanje? (13)
4. Wat is de naam van de componist waar Steven Spielberg vrijwel altijd mee samenwerkt?
5. Welke waterbouwkundige (1826-1902) ontwierp de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam?
6. Hoe heet godsdienstonderwijs in de christelijke kerk? (9)
7.  A - In welke Friese plaats staat het Douwe Egbertsmuseum?
 B - Welke taal spreekt men in Brazilië?
8. Welk zelfgemaakt product zal vanaf 2026 te verkrijgen zijn in het Vaticaan?
9. Hoe heet de tamme dromedaris die als rijdier in de Sahara gebruikt wordt?
10.  Veel regen betekent een paraplu, maar wie schreef het bekende lied: ’Onder moeders para-

plu’?

Veel succes allemaal en heb je vragen of suggesties: 
bel 010-4653252 of mail bertvannamen70@gmail.com

                                                                                                                  Bert van Namen
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REDACTIE:
Marijke Enzlin

Tineke de Lege

Cécile de Rijk

KOPIJ INLEVEREN 
VOLGEND NUMMER
uiterlijk op:
zondag 5 mei 2024
per e-mail: 
mare@bergsingelkerk-
bmvier.nl 

OVERZICHT INLEVEREN 
KOPIJ MARE IN 2024
nr inleveren uitkomen 
3 05 mei 26 mei
4 07 juli 28 juli

5 01 sep 22 sept

6 03 nov 24 nov

VORMGEVING EN DRUK 
RioPrint Rotterdam BV 

www.rioprint.nl

BANKREKENINGEN
NL61 INGB 0000 0188 07 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Centrum)

NL91 INGB 0000 0640 51 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Delfshaven)

NL26 INGB 0000 1523 27 

 t.n.v. Diaconie Ger. Kerk te 

Rotterdam

NL35 INGB 0004 7889 59

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Collectebonnen)

SCRIBA
mw G. Westera

Bergsingel 35c

3037 GA Rotterdam

Tel. 010-237 34 16

e-mail: scriba@

bergsingelkerk-bmvier.nl

OVERZICHT KERKDIENSTEN

maart – juni 2024

WEBSITE: WWW.BERGSINGELKERK-BMVIER.NL

PREDIKANT
mw ds K.W. Broos

Schepenstraat 64c

3039 NL Rotterdam

tel. 06 - 44 09 88 89

e-mail: kwbroos@xs4all.nl

KERKGEBOUWEN
Bergsingelkerk
Bergsingel 150

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 465 70 19

BMVier
Burgemeester Meineszstraat 4

3022 XE Rotterdam

tel. 010 - 476 78 45

KERKELIJK BUREAU
Bergsingel 150 

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 466 03 78

e-mail: bureau@

bergsingelkerk-bmvier.nl

Het Kerkelijk Bureau is 
geopend op maandag van 
14.30 tot 16.00 uur.

28 maart – kleur: wit     Witte donderdag
 BSK 19.30 u ds J.O. Kroesen  HA
 BMVier 19.30 u ds K.W. Broos  HA
29 maart – kleur: paars    Goede Vrijdag
 BSK 19.30 u dhr A. van Endhoven
 BMVier 19.30 u dhr R. Jacobs
30 maart – kleur: wit     Stille zaterdag
 BSK  geen viering
 BMVier 19.30 u ds K.W. Broos
31 maart – kleur: wit     PASEN
 BSK  ds P. de Nooy
 BMVier  ds K.W. Broos
07 april – kleur: wit
 BSK  dhr. A. van Endhoven
 BMVier  mw M. van der Ent
14 april – kleur: wit
 BSK  ds K.W. Broos
 BMVier  ds T. Verbeek
21 april – kleur: wit
 BSK  ds I. Buijser
 BMVier  ds H. IJzerman
28 april – kleur: wit
 BSK  ds M. den Bakker
 BMVier  ds T. Verbeek
05 mei – kleur: wit
 BSK  ds J.C. van der Linden
 BMVier  ds K.W. Broos
09 mei – kleur: wit     Hemelvaartsdag
 BSK  dhr A. van Endhoven
 BMVier  geen viering
12 mei – kleur: wit
 BSK  dhr J. Prij
 BMVier  ds L. Grosheide
19 mei – kleur: rood     PINKSTEREN
 BSK  ds K.W. Broos
 BMVier  ds H. IJzerman
26 mei – kleur: rood     Trinitatis
 BSK  ds P. de Nooy
 BMVier  dhr A. van Endhoven
02 juni – kleur: groen
 BSK  ds H. Schorren
 BMVier  dhr R. Jacobs

De diensten beginnen, tenzij anders aangekondigd, steeds om 10.00 uur.
In de Bergsingelkerk wordt elke zondag voor oppas gezorgd voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar.

Wilt u de dienst beluisteren via internet? Zoek dan op https://www.kerkomroep.nl
Onder het keuzemenu ‘Rotterdam’ vindt u de uitzendingen van de Bergsingelkerk en 
BMVier van de afgelopen weken. Of klik op de naam van het betreffende kerkgebouw 
op de homepagina van onze website.

PREDIKANT (ambulant)
mw ds P. de Nooy

Bragastraat 122

2523 HK  Den Haag

tel. 06 - 15 13 49 63 

e-mail: p.denooy@protestantsekerk.nl

VIERINGEN STAAN EENMALIG OP PAGINA 13



Rouwcentrum De Meidoorn
Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Overschie
Rotterdam-Overschie

Rouwcentrum Hess
Capelle aan den IJssel

Afscheidshuis Hess
Rotterdam-Ommoord

BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP WWW.HESS.NL VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET

Christelijke toewijding 
in uitvaarten

OVERLIJDEN MELDEN

010  418 23 33
Dag en nacht bereikbaar

Een waardevolle uitvaart, een dierbare 
herinnering. Met respect voor tradities en 

de mogelijkheden van vandaag.

010 – 447 99 00  |  vanderspekuitvaart.nl 

EEN WAARDEVOL 
AFSCHEID


