
Kruis en kunst
 
In de tijd van veertig dagen denken we na over de betekenis van het kruis. Het kruis is een 
van de belangrijkste symbolen van het christendom. Staat het voor de dood, of voor de 
opstanding?
In drie bijeenkomsten kijken we naar de interpretatie die kunstenaars aan het kruis geven 
en hoe dat strookt met onze eigen geloofsbeleving. We bekijken schilderijen, lezen 
gedichten en luisteren muziek.
De eerste bijeenkomst staan schilderijen centraal. Iedereen is van harte welkom, en 
natuurlijk mag je zelf ook iets meenemen.
Data: 22 februari, 7 maart, 21 maart.
Tijd: 15.30-17.00 uur
Plaats: BMVier, Burgemeester Meineszstraat 4


