
Verantwoordelijkheid in leven en werk bij Dietrich Bonhoeffer  

Voor Dietrich Bonhoeffer is verantwoordelijkheid ingeweven in de relatie van ons mensen 

met God. Ze is nooit weg te denken uit mens zijn, wat er ook aan de hand is. Tegelijk is ze 

allesbehalve vanzelfsprekend.  

Op de beide avonden, 25 januari en 8 februari, zullen we Bonhoeffer volgen en bevragen in 

zijn leven en in zijn inzichten, als gelovige en als theoloog. Verantwoordelijkheid zal  de rode 

draad zijn. 

Aan de orde zal bv. komen hoe we Bonhoeffer verantwoordelijkheid zien dragen en wat we 

weten van zijn bronnen, zijn afwegingen, zijn perspectief.  

In zijn later werk, vanaf 1939 heeft hij veel over verantwoordelijkheid geschreven. Hoe heeft 

hij er over geschreven? 

We zullen nieuwe ontwikkelingen zien in hem persoonlijk, tegelijk met de continuïteit in zijn 

denken en overtuigingen. We zien dit in zijn eigen werk, waaronder  persoonlijke brieven en 

uit zijn gedichten. Ook is er veel over hem geschreven.  

Op 25 januari zal de nadruk liggen op de jaren tot en met juli 1939, zijn terugkeer uit New 

York  

Op 8 februari ligt de nadruk op de daaropvolgende jaren tot aan zijn dood door ophanging op  

9 april 1945. 

Persoonlijke noot van Door Hezemans die de avonden zal inleiden 

Ongeveer acht jaren geleden werd ik getroffen door de zoekende scherpzinnigheid, durf en 

openheid, die ik aantrof in de brieven vanuit de gevangenis van Dietrich Bonhoeffer. Voor 

mij is hij actueel met zijn durf om zich openlijk uit te spreken en met de openheid waarmee 

hij zoekt hoe te leven met Christus en hoe deze verantwoordelijkheid te dragen in een wereld, 

alsof God er niet was, ‘etsi Deus non daretur’. Even actueel ervaar ik de weg die hij 

persoonlijk gaat als gelovige.     

De beide bijeenkomsten op 25 januari 2023 en 8 februari hebben plaats in de Bergsingelkerk.  

van 20.00 uur-21.30 uur  

Inlichtingen: Jan Prij & Door Hezemans  (doorhezemans@xs4all.nl) 

 

 


