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WIEKSLAGEN IN HET DONKER
We gingen naar de begrafenis van mijn broer en 
logeerden in een Lunterens hotel. Het lag in een 
bos en het was er ‘s avonds aardedonker. Ik kon 
me niet herinneren, dat ik zo indrukwekkend 
de sterrenhemel zag. Zoveel sterren en alles 
zo geordend, dat hun baan de eeuwen door 
voorspelbaar was. Ik keek er sprakeloos naar.
“Ademloos” zegt Jean Pierre Rawie (1951) in zijn 
gedicht Ursa Minor II (Kleine Beer II):

Onder het teken van de Kleine Beer 
blijft niets meer in mijn leven bij het oude; 
een sterrenhemel als ik nooit aanschouwde 
ziet ‘s nachts uit alle eeuwen op mij neer. 
De deuren sluiten amper van de koude, 
de woning stelt zich krakende te weer, 

maar ik vraag deze winternacht niet meer 
dan alles als het nu is te behouden.
 
Een leven lang van lief en leed ten spijt, 
besef ik dat ik altijd heb geweten 
dat ik uitsluitend hierop heb gewacht. 
 
Ik luister naar het ruisen van de tijd, 
en hoor de grote sterren en planeten 
bewegen door de ademloze nacht.

De sterrenhemel - en speciaal de Kleine Beer – 
roept een diepe ervaring bij de dichter op : “…blijft 
niets meer in mijn leven bij het oude” – alsof hij 
hier al zijn hele leven op gewacht had! 

VAN DE REDACTIE 

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud en wanneer u deze Mare, de eerste in 2023, voor u heeft 
zie je februari al op de kalender staan!

Ook na deze kerst is de vrede waar we zo op hopen nog ver te zoeken. Om wanhopig van te worden. 
Maar tijdens de voorbereiding voor een kerstnachtviering, waar ik zat te somberen over het feit dat 
we alwéér tevergeefs op vrede hopen zoals al die jaren daarvoor (en wat moet je daar nou mee) was 
er iemand die vertelde over de warme stroom door onze stad die door mensen en hun liefde voor 
hun medebewoners voelbaar en zichtbaar gemaakt wordt. Op heel veel plekken in al die buurten 
kun je je daaraan warmen en daar, waar zoveel licht en warmte vanuit gaat, zijn plaatsen van die 
vrede waar we allemaal zo naar verlangen. En als je op die manier om je heen kijkt zie je dat die 

vrede er is in het klein, maar dat het samen een brede, krachtige stroom vormt en dat geeft Hoop.
Dit keer is Mare een beetje dunner dan normaal. Wij wensen u veel leesplezier.

Corrie de Groot

U kunt Mare in kleur op onze website bekijken: https://bergsingelkerk-bmvier.nl/mare/

Vervolg op pagina 2

Caspar David Friedrich: 
Der  Wanderer(1818)
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De stille nacht wordt opeens een heilige nacht. Zijn eigen 
wankele levenshuis staat op instorten, maar nu ziet alles er 
anders uit. 

De filosoof Kant noemde die ervaring “het sublieme”: wat zo 
groot en overweldigend is, dat je het niet benoemen kunt. Je 
wordt er door overweldigd met diep ontzag. De oude Joden 
gaven dat ontzag de naam “de vreze des Heren.” Dat is ontzag 
zonder angst: Als je het sublieme ervaart is dat onuitsprekelijk. 
Daarom gaf men het de naam van JHWH, de naam die je niet 
kúnt uitspreken omdat je niet weet hoe, want niemand weet 
of de invulling, “Jahweh” die wij geven juist is. Bij veel volken 
werden zon en maan als goden beschouwd. Voor velen – zoals 
Spinoza -  is de natuur zelf God. In de feministische theologie 
is de aarde wel “het lichaam van God.” Israël vermoedt achter 
dat heelal nog JHWH die het allemaal gemaakt heeft:

Zie ik uw hemelen, 
door uw vingers gemaakt, 
maan en sterren 
die GIJ hebt gegrondvest…. (Ps.8 Naardense Bijbelvertaling)

Het sublieme, dat sprakeloos maakt, is zo onuitwisbaar 
indrukwekkend dat het je leven beïnvloedt. Maar het hoeft niet 
zo groot te zijn als het heelal. In een ander gedicht van Rawie, 
“Bevlogen”, is het sublieme van de natuur geconcentreerd in 
het geluid van een lange, indrukwekkende vlucht zwanen:

Ik weet niet zeker of het zwanen waren,
een najaarsnanacht dat hun vleugelslag
in duizendvoud over het huis heen lag,
om pas tegen het daglicht te bedaren.

Die hele dag liep ik als uitverkoren,
of ik door engelen was aangeraakt.
Maar hoeveel lege nachten zijn doorwaakt
waarin sindsdien geen wiekslag viel te horen?

Nu moet ik mij weer met de zon verzoenen
en, nooit meer zo bevlogen, wennen aan
het wassen en het slinken van de maan,
het komen en het gaan van de seizoenen.

Een nacht lang het majestueuze geluid van een onzichtbare 
zwerm zwanen. Subliem, dat de ene zwanensoort hier leeft, 
maar met de kou naar Frankrijk trekt en een andere soort 
juist hierheen komt uit noord Rusland en Siberië. Alle eeuwen 
door dezelfde baan, net als de hemellichamen – elke generatie 
weet dezelfde weg, op hetzelfde jaarritme. Terwijl wij met 
de Tomtom nog verdwalen! Subliem. Nu hij dit verduisterde 
vleugelgeruis gehoord heeft, is de dichter de hele dag 
“uitverkoren,” bevlogen. Het sublieme verandert hem en geeft 
hem een nieuwe kijk op het alledaagse: het gewone is eigenlijk 
even subliem als de gang van zon en maan en sterren!

Eenzelfde ervaring heeft Rutger Kopland
Ik kwam thuis, het was  
een uur of acht en zeldzaam  
zacht voor de tijd van het jaar,  
de tuinbank stond klaar  
onder de appelboom

ik ging zitten en ik zat  
te kijken hoe de buurman  
in zijn tuin nog aan het spitten  
was, de nacht kwam uit de aarde  
een blauwer wordend licht hing  
in de appelboom

toen werd het langzaam weer te mooi  
om waar te zijn, de dingen  
van de dag verdwenen voor de geur  
van hooi, er lag weer speelgoed  
in het gras en ver weg in het huis  
lachten de kinderen in het bad  
tot waar ik zat, tot  
onder de appelboom

en later hoorde ik de vleugels  
van ganzen in de hemel  
hoorde ik hoe stil en leeg  
het aan het worden was

gelukkig kwam er iemand naast mij  
zitten, om precies te zijn jij  
was het die naast mij kwam  
onder de appelboom, zeldzaam  
zacht en dichtbij  
voor onze leeftijd.

Was het bij Rawie de vleugelslag van zwanen, bij Kopland 
is het de vleugelslag van ganzen die het sublieme oproept. 
De appelboom krijgt een aureool van blauw licht! Ook hier 
wordt alles in het levenshuis (“Ik kwam thuis”) intenser: 
zijn vrouw en hij zijn elkaar “zeldzaam/zacht en dichtbij/
voor onze leeftijd.” (Bijbelvasten zullen hier de verwijzing 
naar Hooglied 8:5 direct herkennen: Onder de appelboom 
wekte ik jou. Daar kreeg je moeder weeën, weeën van jou, 
daar baarde ze jou).

Als ik geraakt word door het sublieme verandert er iets 
in mijn bestaan. Het alledaagse krijgt een aureool: de 
ontroering. Ontroering en ontzag maken het leven intenser 
en mooier. Omgekeerd werkt dat ook. Als ik me niet laat 
ontroeren door het sublieme en geen “vreze” meer ervaar, 
wordt de natuur onttoverd tot gebruiksvoorwerp. Zwanen 
worden reclameplaatjes voor een luchtvaartmaatschappij, 
ganzen worden vetgemest voor hun dure lever en de zee 
wordt een vuilnisvat. “Dat moet wel verkeerd aflopen!” 
besefte Paul van Vliet in 1988 al:

De zee heeft me verteld dat zij zo moe is 
Zij zei dat zij er zeer beroerd aan toe is 
Zij zei: wat is daar toch bij jullie aan de hand? 
Wat doen jullie toch tegenwoordig allemaal op dat land? 
Zij zei: er komen tegenwoordig steeds meer van die dagen 
Dan kan ik alle vuile rotzooi haast niet meer verdragen 
Dat zei de zee die me vertelde dat zij moe is 
Die zei dat zij er zeer beroerd aan toe is.
En als de zee zegt dat zij moe is 
Wil dat zeggen dat het land er zeer beroerd aan toe is.

Dick van Kampen
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Het college van diakenen zoekt per direct versterking! 
Dit kan in verschillende vormen zijn: in het ambt van 
diaken, maar ook als diaconaal rentmeester.
In het geval van diaken ben je ook lid van de kerkenraad 
en in het geval van diaconaal rentmeester ben je 
alleen actief binnen de diaconie en niet binnen de 
kerkenraad. Wij vinden onszelf de leukste groep binnen 
de kerkenraad, zo eten we soms voorafgaand aan de 
vergadering met elkaar en eigenlijk zijn we ook nog eens 
relatief jong (zolang je niet naar de leeftijden vraagt 
). Daarnaast ben je altijd veilig binnen de diaconie, 
want het bruist er van mensen met een baan in de 
gezondheidszorg!
Wil je niet gelijk met een bovengenoemde taak 
beginnen, maar ben je liever op de achtergrond bezig? 
Wij zijn ook nog dringend op zoek naar iemand voor 
onze administratie! Deze persoon gaat Karen Siebel 
(de penningmeester) ondersteunen. Met deze taak 
hou je onze inkomsten en uitgaven bij en help je bij 
het opstellen van de begroting en de jaarrekening. 
Ontzettend belangrijk werk, wat ook makkelijk vanuit 

huis gedaan kan worden!
Als diaconie willen wij graag meer zichtbaar worden 
binnen- én buiten de kerk, we willen opkomen voor de 
mensen zonder stem, naam of bestaanszekerheid! Ook 
willen we nadenken over hoe we dit kunnen koppelen 
aan onze missionaire taak als kerk. Hiervoor hebben wij 
mooie plannen die we de komende jaren verder gaan 
uitwerken en willen gaan realiseren.
Maar om dit mogelijk te maken is uw en jouw steun 
dringend nodig!
Op dit moment bestaat de diaconie uit: Javed Paul 
(diaken BSK + voedselbankproject), Sija Schorel (diaken 
BMVier), Marlies van Doorn (secretaris), Karen Siebel 
(penningmeester) en Arjen Oosterlee (voorzitter).
Spreek ons na de dienst eens aan en kom eens 
kennismaken met het leukste college van diakenen!
Vragen, meer informatie of jezelf aanmelden als 
versterking: meld je!
arjenoosterlee@gmail.com of 06-49074858

Met vriendelijke groet namens de diaconie, Arjen Oosterlee

DIACONIE

IN MEMORIAM

Op 23 december overleed Joop Buurman in de leeftijd 
van 90 jaar. Wij herinneren ons Joop vooral als een 
heel aardige, betrokken man. Toen hij met zijn vrouw 
in Rotterdam kwam wonen werd hij al snel actief. Hij 
werd vrijwilliger bij de PCOB, wat hij in Oosterhout ook 
gedaan had. Joop was voorzitter, penningmeester en 
organiseerde uitjes en sprekers. Uiteindelijk zorgde hij 
voor de fusie met Delfshaven, waar hij nog een aantal 
jaren samenwerkte met Sija. In het huis waar hij woonde, 
Humanitas Bergweg, werd hij actief in de bibliotheek en 
in verschillende gespreksgroepen.
Het was goed om in zijn omgeving te zijn, Joop had altijd 
aandacht voor je en kon goed luisteren. 
Hij ging met zijn vrouw Dinie graag op vakantie en 
vertelde vaak over Portugal. Toen zij zieker werd, 
verzorgde Joop haar met liefde. Hij ging bijna elke 
zondag naar de kerk, maar koffiedrinken na de dienst 
deed hij liever niet, dan ging hij zo snel mogelijk naar 
Dinie.
Toen zij overleed in 2013, maakte Joop de Orde van dienst 
voor de uitvaart, sober en intiem.
Deze Orde gebruikten wij nu weer om afscheid te nemen 
van zijn leven. Joop had zelf de liederen uitgekozen: 
psalm 91 en ´Wat de toekomst brenge moge´. Die psalm 
lazen we ook in november 2019, toen we in BMVier op de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar, het leven van Joops 
vriendin Annie Berghuis herdachten.
Joop nam in 2022 langzaam afscheid van het leven en 
beleefde bewust vele laatste keren: voor de laatste keer 
naar de kerk, voor de laatste keer op vakantie, voor de 
laatste keer naar het graf van Dinie, een laatste keer 
samen bidden…

Met eenzelfde zorgvuldigheid en trouw vierden we 
het leven van Joop bij zijn uitvaart. Een mooi mens is 
heengegaan.

Katinka Broos
Geef Rotterdammers een warme Kerst

In de vorige Mare en in de zondagsbrieven besteedden 
we aandacht aan deze actie, georganiseerd vanuit het 
Convent der Kerken.

Op vrijdag 23 december werd een cheque met het 
opgehaalde bedrag overhandigd aan de directeur van 
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, Nita Wissink. Zij 
was geroerd door het hoge bedrag €59.232. Dit bedrag 
kan nog hoger oplopen.

De overhandiging vond plaats in de Bergsingelkerk! 
Open Rotterdam was daarbij aanwezig en maakte een 
talkshow met verschillende gasten. Op onze site kun je 
daar een filmpje over zien.
https://bergsingelkerk-bmvier.nl/kerst-talkshow-
bergsingelkerk/

Mooi dat er zoveel geld is opgehaald én mooi dat de 
Bergsingelkerk zo gastvrij was om de talkshow en de 
overhandiging te faciliteren. Hulde aan Wil en Bert!

Overigens had de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam 
ook een energieactie. Daar kwam, mede dankzij een 
aantal leden van onze kerk, ruim € 10.000 binnen. Daar 
kunnen we een aantal gezinnen in het Oude Westen én 
het Nieuwe Westen mee ondersteunen.

Katinka Broos

UIT DE GEMEENTE
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Met de leesclub hebben we op 16 december het 
meest bekende boek van Alex Boogers, ‘Alleen met de 
Goden’, besproken. Het werd een interessante avond. 
Er zat veel in het verhaal dat Aaron ons presenteerde. 
We vermoedden dat er veel autobiografische stukken 
in het verhaal zaten, die dan gecombineerd werden 
met fictie waar wellicht ook wel eens echte dromen 
bij zitten. We vonden de hoofdpersoon en verteller in 
het boek een beschouwende jongeman die zich mede 
dankzij zijn scherpe inzichten knap door het leven 
heeft geslagen.

Het motto van Aaron was gelijk aan dat van John 
Fante: “I was God’s most miserable creature, forced 
even to torturing myself. Surely upon this earth no 
grief was greater than mine”. Het motto staat voor de 
moeilijke tijd die Aaron in zijn jeugd heeft gehad. Hij 
woonde in een flatje met zijn ouders die eigenlijk niet 
gelukkig met hem waren. Het ontbrak hem aan liefde 
en zorgzaamheid waardoor Aaron niet wist wat hij 
met zijn leven wilde doen.

Later in het boek beschreef Aaron zijn levensinstelling 
met de woorden van Bruce Lee (zijn jeugdheld): “Do 
not pray for an easy life, pray for the strenght to endure 
a difficult one”. De vele obstakels hebben hem in het 
leven sterker kunnen maken. Geleid door de mensen 
die op zijn pad kwamen werd hij eerst bokskampioen, 

daarna schrijver en uiteindelijk toch ook nog gelukkig 
in de liefde met zijn Nadine.

Voor de volgende leesclubavond is er weer een heel 
ander boek verkozen.

In het boek ‘Schemerleven’ van Jaap Robben begint het 
allemaal zo mooi voor de jonge Frieda Tendeloo: een 
toevallige ontmoeting in 1963 op de dichtgevroren 
Waal bij Nijmegen met een iets oudere man maakt 
de toch al bijzondere dag nog specialer. Jaap Robben 
schreef eerder jeugdboeken en werd met het boek Birk 
ook bekroond. 

Hij toont zich in dit verhaal over een ‘schemerleven’ 
opnieuw een meester in de korte ingehouden zinnetjes 
die de sentimentaliteit op afstand houden. Geen zin 
die niet glanst of geladen is in deze verbluffende 
roman over levenslang verzwegen leed. Wie het 
indrukwekkende Schemerleven eenmaal gelezen 
heeft, kan het verhaal onmogelijk nog vergeten. 
Richting het slot is er geen alinea die je níet tot in je 
diepste vezels raakt. Het is een indringend boek.

Iedereen is weer van harte welkom bij deze 
boekbespreking op 17 februari 2023 om 19:30 in 
BMVier. Graag tot dan.

Justus Pieke   jpieke@hotmail.com.  

LEESGROEP BMVIER

Allereerst wil ik iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar 
wensen.

Op 4 december was er geen kerkdienst van de Urdu-
gemeente in Rotterdam. In Amsterdam was er een 
gezamenlijke dienst. Daar was een doopdienst van een 
kleinkind. Ook op 11 december was er geen dienst in 
Rotterdam. Een gemeentelid uit Amersfoort had een 
dankbetuiging.

Op 18 december was er geen dienst in de kerk 
van Amsterdam omdat in de Bergsingelkerk een 
zangprogramma was. De gemeenteleden van Amsterdam 
waren in de Bergsingelkerk.

Op 25 december, kerstmis, was de kerk in Amsterdam 
helemaal vol. Er moesten stoelen bijgezet worden. Na 
twee jaar weer een volle kerk! Mensen uit Europa, zoals 
Hongarije en Engeland, waren aanwezig. Iedereen was 
blij om weer samen te mogen zijn. Daarna heeft iedereen 
samen gegeten.

Op 1 januari 2023, nieuwjaar, weer dienst in de 
Bergsingelkerk. De kerk was wat minder bezocht 

(ongeveer honderd mensen). Er waren veel mensen ziek. 
Er waren wel veel nieuwe gezichten die de Urdu-kerk 
bezochten. Het eten was verzorgd door Dave Bhatti.

Dominee Slomp uit Leusden is op 25 december overleden. 
Dominee Eric zal op 3 januari namens de Urdu-gemeente 
aanwezig zijn op de begraafplaats. Heel veel sterkte 
gewenst aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

De heer Paul, onze koster neemt op 1 januari afscheid 
van de Urdu-gemeente. Zijn taken moeten nog vervuld 
worden. Dhr. Paul zal aanwezig zijn in de kerk, maar zal 
niet meer eindverantwoordelijk zijn.

Hij is ziek. Last van dikke voeten en kan niet zo goed 
lopen.

Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe koster. De Urdu-
gemeente is dhr. Paul erg dankbaar voor zijn inzet van 
zoveel jaren sinds de Urdu-gemeente ontstaan is. Hij was 
er vanaf het begin aanwezig!

Nogmaals alle goeds voor iedereen.
Asha Bhatti, secretaris Urdu-gemeente

UIT DE URDU-GEMEENTE
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Op woensdagavond 16 november is de eerste maaltijd weer 
gestart in de voorzaal van de Bergsingelkerk. Voorafgaand 
is er een drie-gangen-menu gekookt in de kerk met zowel 
een vegetarische als een vlees-optie door Karen Siebel, Geke 
Westera, Tineke de Lege en Klaas Feijnenbuik.

Na een 
succesvolle 
eerste maaltijd, 
hebben we 
voor de tweede 
maaltijd op 
woensdag 14 
december ook 

buurtbewoners uitgenodigd. Deze maaltijd had een Indonesisch 
tintje, met pindasoep, Gado Gado & Rendang. 

De vele positieve reacties zorgden ervoor dat we ook 
alvast weer nieuwe data gepland hebben en wel op 18 
januari, 15 februari en 16 maart. 

Komt u of kom jij ook een keertje mee eten? Of 
meehelpen? Houd de zondagsbrief of de kalender op 
de website in de gaten. Op de website staat ook meer 
informatie over Samen aan tafel: 
https://bergsingelkerk-bmvier.nl/samenleving/samen-
aan-tafel/ 

SAMEN AAN TAFEL

Kunst is voor Goud van Noord een middel om onszelf 
te oefenen in kijken en luisteren. Zo ontstaat ruimte 

voor een nieuwe vorm van 
samenhang die veel verder 
reikt dan ‘goed of fout’ en ‘rijk of arm’. Zo ontstaat er 
‘goud’ in Rotterdam. Bij het project Smeltkroes zetten 
we fotografie in om dromen dichterbij te brengen. 
Smeltkroes draait om Rotterdamse dromers en 
daarmee om ons allemaal. Want iedereen heeft 
dromen. Het is wat ons mens maakt. Van jong tot oud, 
van arm tot rijk. Dromen geven een kijkje in ons hart. 
In Smeltkroes delen negentien heel verschillende 
Rotterdammers hun dromen met jou. Via 
hun portretten ontmoet je hun verhalen en 
ze nodigen hiermee iedereen uit om eigen 
moed, creativiteit, doorzettingsvermogen, 
optimisme en levenskracht te laten zien. 
We zijn blij dat de Bergsingelkerk meedoet. De kerk 
is bij uitstek de plek waar we leren dromen. Dromen 
van een nieuwe wereld waarin mensen samenleven. 
Droom je mee? Check de QR-code op de posters, ga 
ze zien op de verschillende locaties in Noord en op 
instagram (Smeltkroes Rotterdam).

Bram en Gerlinda Robbertsen 
Goud van Noord (www.goudvannoord.nl)

SMELTKROES
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NEVE SHALOM / WAHAT AL – SALAM

Op de Israëlzondag in oktober in BMVier is er aandacht 
gegeven aan het dorp Neve Shalom / Wahat Al-Salam. 
In de dienst heeft de voorzitter van de ondersteunende 
stichting in Nederland ons via de computer toegesproken. 
Hij is een Duitser en heeft een groot schuldbesef 
richting de joden. Hij is ook gaan beseffen, zoals velen 
inmiddels, dat de weg die de Israëli’s kiezen niet die is 
die wij voorstaan met onze christelijke en humanitaire 
achtergrond.

Neve Shalom is een dorp/gemeenschap dat/die bewust 
heeft gekozen voor verhouding van 50-50%  Israëlische 
en Palestijnse bewoners. Het is een bijzonder concept 
van verbinding tussen Israëli’s en Palestijnen. Op de 
basisschool worden de leerlingen tweetalig (Ivriet en 
Arabisch) onderwezen.

In 1970 begon Bruno Hussar (1911-1996) met de realisatie 
van een droom. Hij was een in Egypte geboren Joodse 
jongeman, die al op zesjarige leeftijd christen werd. Hij 
studeerde in Frankrijk, werd Dominicaan; en werd door 
zijn orde uitgezonden om een Oase van Vrede te maken 
waar joden, christenen en moslims elkaar zouden 
kunnen ontmoeten en leren respecteren. Hij kreeg van 
het klooster van Latrun, halverwege Jeruzalem - Tel Aviv, 
een stukje kale, rotsachtige heuvel in pacht, waar hij 
mocht proberen zijn ideaal te realiseren.

Dat heeft hij gerealiseerd. Het doel van het dorp: de bron 
vormen voor een school voor de vrede. Geïnspireerd 
door de profetische woorden: “Een natie zal het zwaard 

niet heffen tegen een andere natie, noch zullen zij nog 
langer de oorlog leren”, wilde hij behalve het dorp ook 
een school voor de vrede oprichten, want ook vrede is 
een kunst. Het ontstaat niet spontaan, het moet geleerd 
worden.
Na zijn dood, is zijn idee blijven voortleven. Als één van 
die broodnodige bakens op weg naar echte vrede. Hij is 
nog steeds voor velen een inspiratiebron. Zijn droom 
werd een zaadje dat uitgroeide tot een echt dorp van 
vrede.

Eenvoudig wordt het de bewoners niet gemaakt. 
De school is in september 2021 in brand gestoken. 
Onverdraagzaamheid/zionistisch fanatisme ligt op de 
loer. Ook de staat Israël werkt niet mee. Als voorbeeld: 
een joodse vrouw heeft twintig jaar moeten wachten op 
toestemming om in het dorp te kunnen gaan wonen.

We zouden willen dat er meer van deze plekken waren, 
waar mensen open staan voor elkaar en er alles aan doen 
de wereld mooier te maken in alle opzichten. Mensen 
met plannen en ideeën, dromen en daden. Combineer 
dat met prachtige vergezichten, volle citroenbomen, vers 
fruit van een boom waarvan we de naam niet kennen, 
gezang van vogels die we niet eerder zagen, heerlijke 
maaltijden en veel goede gesprekken. 

Op 1 oktober 2023 gaan we een spreker van de Steungroep 
Vrienden in Nederland uitnodigen om iets hierover te 
vertellen tijdens de kerkdienst in de Bergsingelkerk.

Werkgroep Werelddiaconaat, Henk Willemse

BLOG JEANETTE BIERMAN

Verhalen van Jeannet Bierman
Sociaal bewogen predikanten oplei-
den in Colombia

Jeannette Bierman is sinds mei 2022 
uitgezonden naar Colombia. Zij werkt er  als 

docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze 
wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige 

predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien 
naar anderen. Jeanette deelt haar ervaringen in Colombia in 
een blog.

THEOLOGIE EN SOCIALE ACTIE IN COLOMBIA

16 nov 2022
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Hoe breng je vrede 
en gerechtigheid in 
een gewelddadig land 
als Colombia? Door 
kleine stappen dichtbij 
te nemen, ook als 
kerk, te beginnen bij 
theologiestudenten. 
Jeannette Bierman 
geeft hen les en deelt 
haar ervaringen.
Baptisten Universiteit 
in Cali
Donderdagavond om 
18.00 komen de eerste 

studenten de collegezaal binnenlopen. Het is een zeer 
gemêleerd gezelschap. De meesten komen uit Cali en 
komen op de brommer. Zoals er in Nederland meer 
fietsen zijn dan mensen, zo geldt dat ook voor brommers 
in Cali. De Bijbel en de helm liggen naast elkaar op tafel. 
De studenten hebben er al een lange dag opzitten, maar 
willen dolgraag in de avond en op zaterdag theologie 
studeren. Sommigen werken al in de kerk en anderen 
op kantoor, op school of doen nog weer iets anders. 
Daarnaast zijn er de studenten die uit andere provincies 

komen en op de campus wonen. Zij draaien ook mee 
in deze colleges en zijn over het algemeen veel jonger. 
Om het betaalbaar te houden voor de studenten en de 
universiteit zitten ze in één groep. Sinds corona is het 
zoeken naar de beste vormen van lesgeven: online of 
toch in de klas?

Veel verschillende protestantse kerken
Het is ook een gemêleerd gezelschap vanwege de 
verschillende kerkelijke achtergronden. Terwijl er in 
het begin, bij de start in 1953, alleen maar studenten 
uit de Baptistenkerken kwamen studeren, is dat nu nog 
maar 22%. De anderen komen uit heel verschillende 
kerken, zoals Doopsgezinden, Pinkstergemeente en 
onafhankelijke kerken, waarvan velen nog maar net 
ontstaan.

Theologie en sociale actie
We gaan aan de slag met Theologie en sociale actie als 
onderdeel van de Praktische Theologie. Sociale actie staat 
hier voor diaconaat. Voordat de studenten de wijk 
ingaan voor een verkenning vraag ik ze of ze in dit eerste 

college hun levensverhaal aan elkaar willen vertellen. 
Er wordt met veel aandacht naar elkaar geluisterd. 
Ik ben verrast over de openheid van de studenten en 
wordt geconfronteerd met verhalen van geweld, moord, 
v e r k r a c h t i n g , 
drugs en armoede 
in hun eigen 
familie. De realiteit 
van Colombia waar 
ik zoveel over heb 
gelezen en ook 
gesproken, komt 
heel dichtbij. 
Toch wordt er ook 
veel gelachen. 
W e g g e l a c h e n ? 
Mij bekruipt het 
gevoel dat na meer 
dan zestig jaren 
burgeroorlog je er 
misschien ook niet aan ontkomt het geweld af en toe 
te normaliseren. Sommigen vertellen over persoonlijke 
bekeringen waardoor ze anders zijn gaan leven. 
Waardoor ze de keuze hebben gemaakt theologie te gaan 
studeren.

Wederkerigheid
In de weken die volgen beschrijven de studenten naar 
aanleiding van een participatief onderzoek een sociaal 
project. Er wordt eerst goed geluisterd naar wat volgens 
de wijkbewoners nodig is. Dat kan zijn het praktisch 
ondersteunen van kleine ondernemers, maar ook het 
organiseren van een voetbaltoernooi voor jongeren. 
Belangrijk is dat het niet in de kerk bedacht wordt, 
maar ingaat op een behoefte van de wijk. Terwijl we 
hiermee bezig zijn proberen we ook te formuleren wat 
dat kan betekenen voor de theologie en ons kerk-zijn. 
De verschillende achtergronden van de studenten en 
doctrines van de kerken verdwijnen voor een groot deel. 
We lezen de verhalen over vrede en gerechtigheid vanuit 
de hoop op verandering in Colombia, om te beginnen 
heel dichtbij. Ik mag tijdens deze colleges ervaren dat het 
begrip wederkerigheid niet aan slijtage onderhevig is. Ik 
ben blij een tijd onderdeel te zijn van deze gemeenschap.

Jeannet Bierman, Colombia

Straattheater: de Samaritaane vrouw bij de bron



8

Het kerstfeest van Rosa was een goede afsluiting van het 
jaar 2022.
Het koor Grenzeloos verzorgde een groot deel van de 
inhoud. Er zijn vaste onderdelen waarlangs de viering 
wordt gehouden. Er zijn verschillende vrouwen die een 
aandeel hebben.
Vlak voor de start bleek dat degene die de lezing zou 
doen, niet kwam. Gelukkig waren er vrouwen van de 
kerk aanwezig waarvan één  de lezing  uitstekend voor 
haar rekening nam. Het koor zong mooie onbekende 
kerstliederen.
Frances las een kerstverhaal van Nico ter Linden over 
een koor dat zonder veel kwaliteit altijd vanuit het 
hart zong met kerst. Toen een nieuwe, zeer muzikale 
dirigent het koor overnam en grote vooruitgang boekte 
bleek de passie verdwenen te zijn. Er werd niet vanuit 
het hart gezongen en dat was tot in de hemel te horen.
Kitty had een passend kerstgedicht gemaakt over vrede 
in de wereld.
Er waren veel zorgen en persoonlijk verdriet bij veel 
vrouwen van Rosa. B. was nog herstellend van haar 
operatie. H. wacht nog op een ingreep. E. had een 
ernstig ongeluk meegemaakt waarbij zij en haar man 

ternauwernood aan de dood ontsnapt waren. M. zat in 
de rolstoel in de zaal. 
Door het aansteken van kaarsjes werd het leed gedeeld 
en benoemd. Het werkte als een warme deken maar was 
ook emotioneel.
Isabel had een lieve act als kerstvrouw. In haar cadeauzak 
had ze een mooi fotoalbum voor Ineke.
Het was fijn om zo bij elkaar te kunnen zijn na tweemaal 
een streep door de rekening door Corona. Iedereen 
kreeg applaus voor haar bijdrage en bijzondere inzet.
In een goede sfeer verdwenen we naar de keuken waar 
warme glühwein en chocolade melk geserveerd werden. 
Hoe heftig de viering op sommige momenten was, zo 
uitgelaten en vrolijk eindigde het samenzijn. Het werkt 
om een jaar af te sluiten, terug te kijken en de zorgen en 
verbijstering te delen. Het lost je probleem niet op, maar 
geeft een moment van verlichting en verbondenheid. 
Daarna gaan we verder.
Er komt weer een nieuw jaar. We gaan er positief in. Wat 
zal het ons brengen?

Voor iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar!
Arja Poot

HET JAAR AFGESLOTEN

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Trouw aan bewoners

COLUMN  

Hij schuifelde met een aantal mensen 
de kerkruimte binnen en kreeg van een 
hem vriendelijke toeknikkende vrouw 
een blaadje met daarop een liturgie 
gedrukt.
Hij zocht een plaats in een nog vrijwel lege bank aan het 
gangpad. Nieuwsgierig keek hij steelsgewijze om zich heen. Er 
waren aardig wat kerkgangers zo te zien.
De organist bespeelde met ingehouden kracht zijn instrument.
Door het geroezemoes van stemmen hoorde hij ineens de 
bekende melodie ‘ Wohl mir, dass ich Jesum habe’. Met die 
uitkomende stem was dat duidelijk te horen. Met zijn hoofd 
deinde hij bijna onmerkbaar met de melodie mee. Na de 
slotnoten schakelde de organist aansluitend harmonieus (en 
schijnbaar moeiteloos) over op een melodie van een te zingen 
lied vermeld in de liturgie. Mooi was dat.
De kerkruimte bleek voorzien te zijn van een beamer.
Een enkel moment voor de dienst daadwerkelijk begon, 
verscheen op de kolossale muur de tekst op de wand: ‘In stilte 
willen we ons graag voorbereiden op deze dienst’. Een silhouet 
van een gezicht dat met getuite lippen een vinger voor de 
mond hield, ondersteunde de tekst.
Het geroezemoes verstomde vrijwel onmiddellijk. Een 
ogenblik later betrad de kerkenraad met de gastpredikant de 
kerkruimte. Het waren er maar een paar.

Ineens moest hij terug denken aan zijn jonge jaren waarbij een 
voltallige kerkenraad in zijn inmiddels afgebroken kerk links 
en rechts van de ‘houten broek’ binnenkwam en hij daarbij 
vond dat het net voetbalelftallen waren die plaats namen in 
de voor hen bestemde banken, rechtop in afwachting van wat 
de scheids ging doen.   
Soms stond destijds de man in zwarte toga met baret in de 
hand voor de kanseltrap even stil. Voor een stil gebed? Nu heeft 
vrijwel elke predikant een licht gekleurd habijt met stola.

Hij schrok op uit zijn gemijmer. De organist zette met het 
volle werk het voorspel van het opgeven lied in, waarna de 
goegemeente enthousiast en moeiteloos inviel. Ach, het bleek 
toch een vrij bekende melodie te zijn en hij neuriede het 
zachtjes mee. Hoe lang was het  geleden dat hij zelf uit volle 
borst meezong?

De predikant nodigde alle kinderen uit om naar hem toe te 
komen; op de treden van het podium konden de kinderen 
gaan zitten. Waar had hij dat toch meer gezien? De predikant 
vertelde dat hij het ging hebben over talenten en vroeg wat dat 
zijn: talenten.
Dat was even lastig en daarom legde hij uit wat dat zou kunnen 
zijn aan de hand van een voorbeeld uit de sportwereld. Johan 
Cruyff, Danny Blind en Ruud van Gullit waren talenten op het 
gebied van voetbal en Serena Williams, Steffie Graff enne…nou 
ja…nog een beroemdheid, waren talenten op het tennisveld.
Hij vertelde dat hijzelf een aardig partijtje tennis kon spelen 

TALENTEN
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Mutaties
Verhuisd 
N.B. van Es	 M bel	 04-05-1945	 van Schieweg 71a	 3038 AG 
J. van Es-Piket	 V bel	 17-12-1947	 naar Claudius Civilislaan 276	 3132 JB
				    Vlaardingen
L. Grosheide	 M bel	 26-07-1955	 van Sint-Jacobstraat 22	 3011 DE 
B.M. Grosheide-de Jong	 V bel	 24-05-1956	 naar Max Havelaarburg 24	 2907 HH
				    Barendrecht
M.A. van der Haar	 M dpl	 19-05-1972	 van Kipstraat 51e	 3011 ZX 
			   naar Wijnhaven 55 C13	 3011 WJ
Overleden
23-12-22
J. Buurman	 M bel	 23-02-1932	 Bergwegplantsoen 222	 3037 SK

Wanneer u verhuist naar het gebied van een andere kerkelijke gemeente en u wilt lid blijven van onze kerk, 
neemt u dan alstublieft tijdig contact op met het Kerkelijk Bureau om dit goed te regelen. 

13-11-22  Sint voor een kind		  54,55
	      Kerk	 34,50
20-11-22  Diaconie		  51,00
	      Kerk	 50,20
27-11-22  Diaconie		  72,50
	      Kerk	 39,00
04-12-22  Diaconie		  49,00
	      Kerk	 26,95
11-12-22  Diaconie		  40,50
	      Kerk	 35,50
18-12-22  Diaconie		  45,70

	      Kerk	 44.55
25-12-22  �Vluchtelingenkinderen 	 86,00 

Griekenland	      Kerk	 34,50

Project Afghanistan	 28,00
Koffiepot	 44,15

Geen opgave van de Bergsingelkerk.

Verantwoording giften:
Ontvangen van fam. v. W. via mevr. v. Es: € 10

Financiële verantwoording
OPBRENGSTEN COLLECTES november-december 2023 
Verantwoording collecten BMVier:

maar om zichzelf een talent te noemen, mmwààhh, dat ging 
hem wat ver.
Wat hebben jullie voor talenten, vroeg hij vervolgens.
Niet geremd door de ‘talentloze’ dominee vertelde een kind 
dat hij goed en hard kon lopen. Dat moest-ie maar even laten 
zien en hij rende het pad tussen de kerkbanken heen en terug. 
Een volgende kon eigenlijk ook wel hard lopen en moest ook 
maar even haar kunsten vertonen. Weer een ander kon goed 
fietsen maar dit bleek toch wel lastig om dat te demonstreren. 
Ook voor een hockeyend kind bleek het niet mogelijk een 
demonstratie te geven, laat staan voor een kind dat de 
zwemkunst meer dan machtig was…
Nadat de dominee alsnog een enkel ‘talent’ naar zijn of haar 
talent had gevraagd, liet hij hen naar hun ruimte gaan.
Een ogenblik later, de predikant had inmiddels zijn plaats weer 
ingenomen, kwam alsnog iemand gauw een kaarsenstandaard 
van de liturgietafel grissen. Tja, een kindernevendienst zonder 
licht, dat kun je niet maken, nietwaar?

De dominee memoreerde dat de vrouw wier activiteiten in 
Spreuken 30 werd bezongen, wel minstens negentien talenten 
bezat. Jaja, hij had ze geteld! Volgens hem had de vrouw er 
vermoedelijk wat meer en hij vroeg zijn toehoorders welke 
eraan toegevoegd zouden kunnen worden. Omdat er geen 
reactie kwam noemde hij zelf maar een paar voorbeelden 
zoals dapperheid, geduld, belangstelling, een luisterend oor, 
waarbij hij opmerkte dat niet iedereen dat als talent waardeert. 

Tja, welk talent bezat hijzelf? Hij piekerde er nog over toen de 
predikant opperde dat niet alle figuren in de bijbel allemaal zo 
talentvol waren als de vrouw in het behandelde Spreukenboek. 
Maar dat het gewoon informeren naar elkaars wel en wee in 
onze situatie, ook belangrijk zou kunnen zijn. Of zomaar eens 
de telefoon pakken en vragen hoe het nu gaat met degene die 
een naar en lastig levenstraject doormaakt.
Toch maar weer eens de telefoon pakken en zijn oude oudoom 
maar eens bellen.

Zoals de man de kerk aan het begin binnen schuifelde, zo 
verliet hij ook de kerkruimte, maar nu met de mensen die 
neuriënd en soms zachtjes zingend met een bekend lied dat 
de organist speelde, eveneens de kerk ruimte verlieten. De 
‘talentloze’ dominee schudde hem de hand en gaf hem een 
bemoedigend knikje.

Hij stapte weer op 
zijn gammele stalen 
ros en bedacht dat 
met zijn vehikel geen 
talentvolle koers 
meer kon worden 
gereden zoals hij dat jaren terug nog kon met zijn makkers in 
het wielrijderspeloton.

Bas de Zeeuw

In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn 
deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In 
verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels 
onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met 
privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar ge-
maakt.    In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.    In verband met privacy zijn 
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Hier volgen de antwoorden van de vorige puzzel:
1.  In welke encycliek pleit paus Franciscus voor een ecologische bekering? 

Laudatosi!
2.  Hoe heet de peetvader van tovenaarsleerling Harry Potter? 

Sirius Zwarts
3.  �Het hoofdorgel van de Laurenskerk is het grootste orgel van Nederland, gebouwd in 1973 en 

internationaal befaamd. Wat is de bijnaam van dit orgel?

‘De Rooie Reus’
4.  Hoe noemt men ingekookte bouillon van vis, wild of gevogelte? 

Fond
5.  Hoe heet de actie van de protestante volksbeweging in 1566? 

Beeldenstorm
6.  �In 1969 reisden drie astronauten als eerste mensen naar de maan. Deze belangrijke missie 

heette Apollo 11. Ze landden op het oppervlak van de maan in een klein ruimtevoertuig. Wat is 

de naam van dit voertuig?

The Eagle
7.  Wie wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van het Christelijke Monastieke leven? 

Benedictus van Nursia
8.  �Er bestaat een toptien van de kleinste landen vanwege hun kleine oppervlakte. Sommigen kun 

je in één dag wandelend doorkruisen. Noem er vijf!

Vaticaanstad, Monaco, San Marino, Liechtenstein en Malta
9.  Wat is de naam van het nieuwe bijbelse belevingscentrum in Brugge? 

Biblia
10. Hoe noem je het Japanse merk van motoren, opgericht door een orgelbouwer? 

Taraguchi Yamaha
11. Wie schilderde De intrede van Christus in Brussel? 

James Ensor
12. �Speciaal twee vragen aan de kinderen: 

Welke dieren komen voor in het kerstverhaal?

Os, ezel en schapen
      Welke cadeaus gaven de wijzen uit het Oosten aan het kindje Jezus?

Goud, mirre en wierook

Hier volgen de nieuwe vragen:
1.  In welke Zeeuwse havenstad kun je de dikke toren beklimmen?

2.  Hoe heette het uit knoopwerk bestaande handwerk dat in de zeventiger jaren populair was?

3.  Wat voor vogel staat afgebeeld op het logo bij de Van der Valk hotels?

4.  Welke stad wordt als enige genoemd in het Wilhelmus?

5.  Wat is de enige vlag ter wereld zonder de kleur rood, blauw of wit?

6.  Hoeveel snaren heeft een viool? En hoeveel zwarte toetsen heeft een standaardpiano?

7.  Welk land heeft een vlag met een witte krimpende maan en witte ster?

8.  Wat is de naam van de eerste gereedschapsmaker die in de bijbel wordt genoemd?

9.  Hoe noemt men een plat handgeweven tapijt uit Iran of Oost-Turkije?

10. �Welk boek won in 2022 de prijs voor het christelijke boek; de bekroning voor een boek waarin 

de christelijke godsdienst centraal staat?

Veel succes allemaal en heb je vragen of suggesties: bel 010-4653252

of mail bertvannamen70@gmail.com

Bert van Namen

P
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Heemraadssingel 255a

3023 CE Rotterdam

Tel. 06-11 48 57 97

KOPIJ INLEVEREN 
VOLGEND NUMMER
uiterlijk op:  
zondag 5 maart 2023
per e-mail: 

mare@bergsingelkerk-
bmvier.nl 

OVERZICHT INLEVEREN 
KOPIJ MARE IN 2023
nr	inleveren	  uitkomen 
2	 05 maart	 26 maart

3	 07 mei	 28 mei

4	 02 juli	 23 juli

5	 03 september	 24 september

6	 05 november	 26 november

VORMGEVING EN DRUK 
RioPrint Rotterdam BV 

www.rioprint.nl

BANKREKENINGEN
NL61 INGB 0000 0188 07 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Centrum)

NL91 INGB 0000 0640 51 

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Delfshaven)

NL26 INGB 0000 1523 27 

�t.n.v. Diaconie Ger. Kerk te 

Rotterdam

NL35 INGB 0004 7889 59

t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam 

(Collectebonnen)

SCRIBA
mw G. Westera

Bergsingel 35c

3037 GA Rotterdam

Tel. 010-237 34 16

e-mail: scriba@

bergsingelkerk-bmvier.nl

OVERZICHT KERKDIENSTEN

februari – april 2023

WEBSITE: www.bergsingelkerk-bmvier.nl

PREDIKANT
mw ds K.W. Broos

Schepenstraat 64c

3039 NL Rotterdam

tel. 06 - 44 09 88 89

e-mail: kwbroos@xs4all.nl

KERKELIJK werker
mw L. Roosendaal

Helena Rietbergstraat 18

2806 KR Gouda

tel. 06 – 15 17 93 67

e-mail: lydia.roosendaal57

@gmail.com

KERKGEBOUWEN
Bergsingelkerk

Bergsingel 150

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 465 70 19

BMVier

Burgemeester Meineszstraat 4

3022 XE Rotterdam

tel. 010 - 476 78 45

KERKELIJK BUREAU
Bergsingel 150 

3037 GM Rotterdam

tel. 010 - 466 03 78

e-mail: bureau@

bergsingelkerk-bmvier.nl

Het Kerkelijk Bureau is 

geopend op maandag van 

14.30 tot 16.00 uur.

05 februari – kleur: groen			   Werelddiakonaat
	 BSK		  ds J.O. Kroesen

	 BMVier		  ds K.W. Broos
12 februari – kleur: groen
	 BSK		  dhr J. Prij

	 BMVier		  ds M.E. den Dulk
19 februari – kleur: groen
	 BSK		  ds A. Peper	 HA
	 BMVier		  ds H. IJzerman	 HA
22 februari – kleur: paars			   Aswoensdag
	 BSK	 19.30 u	 ds B. Robbertsen

	 BMVier		  geen viering
26 februari – kleur: paars			   1e zondag veertigdagen
	 BSK		  mw. L. van Staveren

	 BMVier		  ds L. Grosheide
05 maart  – kleur: paars			   2e zondag veertigdagen
	 BSK		  dhr. A. van Endhoven

	 BMVier		  ds K.W. Broos
12 maart  – kleur: paars			   3e zondag veertigdagen
	 BSK		  ds T. Verbeek

	 BMVier		  dhr J. Prij
19 maart  – kleur: paars			   4e zondag veertigdagen
	 BSK		  ds M. E. den Dulk

	 BMVier		  ds H. IJzerman
26 maart – kleur: paars			   5e zondag veertigdagen
	 BSK		  dhr J. Prij

	 BMVier		  dhr A. van Endhoven
02 april – kleur: paars			   Palmzondag
	 BSK		  ds M. Bogaard	

	 BMVier		  mw C.E. Bakker
06 april – kleur: wit				    Witte donderdag
	 BSK	 19.30 u	 ds M.J. den Bakker	 HA

	 BMVier	 19.30 u	 ds. K.W. Broos	 HA
07 april – kleur: zwart			   Goede vrijdag
	 BSK	 19.30 u	 dhr A. van Endhoven	

	 BMVier	 19.30 u	 ds K.W. Broos
08 april – kleur: zwart			   Stille zaterdag
	 BSK		  geen viering	

	 BMVier	 19.30 u	 ds K.W. Broos
09 april – kleur: wit				    Pasen
	 BSK		  dhr A. van Endhoven	

	 BMVier		  ds M.E. den Dulk

De diensten beginnen, tenzij anders aangekondigd, steeds om 10.00 uur.

In de Bergsingelkerk wordt elke zondag voor oppas gezorgd voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar.

Wilt u de dienst beluisteren via internet? Zoek dan op https://www.kerkomroep.nl
Onder het keuzemenu ‘Rotterdam’ vindt u de uitzendingen van de Bergsingelkerk en BMVier 
van de afgelopen weken. Of klik op de naam van het betreffende kerkgebouw op de homepa-
gina van onze website.

Vieringen Buurtkerk Oude Westen (Sint-Mariastraat 142b)
29 jan.		  11.45 uur	 Katinka Broos		  Avondmaal
05 febr.		  11.45 uur	 onbekend
12 febr.		  11.30 uur	 Katinka Broos
19 febr.		  11.45 uur	 Herman IJzerman
26 febr.		  11.30 uur	 Katinka Broos
Overige diensten nog niet bekend

Vieringen wijkpastoraat Rotterdam West in BMVier
22 februari	 15.00 uur	 Katinka Broos	  	 Aswoensdagviering
07 april		 15.00 uur	 Herman IJzerman	 Goede Vrijdagviering



Rouwcentrum De Meidoorn
Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Overschie
Rotterdam-Overschie

Rouwcentrum Hess
Capelle aan den IJssel

Afscheidshuis Hess
Rotterdam-Ommoord

BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP WWW.HESS.NL VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET

Christelijke toewijding 
in uitvaarten

OVERLIJDEN MELDEN

010  418 23 33
Dag en nacht bereikbaar

Een waardevolle uitvaart, een dierbare 
herinnering. Met respect voor tradities en 

de mogelijkheden van vandaag.

010 – 447 99 00  |  vanderspekuitvaart.nl 

EEN WAARDEVOL 
AFSCHEID


