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- Klokken luiden 

- Orgelpreludium 

- Inleidend woord 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 
-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: die trouw blijft al onze dagen  
G: en het werk niet los laat dat zijn hand begon 

 

- Gebed van toenadering  

V: O God, keer U naar ons toe 
G: En doe ons weer leven met hart en ziel. 

V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

G: en geef ons uw heil 

V: O God! Hoor ons gebed 

G:  en laat ons geroep tot U komen. Amen 
 

- Intochtslied: Psalm 128:1 en 2 
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128:2  Voorwaar uw vrouw zal bloeien, een rijpe wingerdrank, 

 uw kinderen zullen groeien, de Heer tot eer en dank, 

 als stekken van olijven die om uw tafel staan. 
 Ja, gij zult aan den lijve Gods zegen ondergaan. 

 

 (allen gaan zitten) 
 

- Kyriëgebed, met gezongen responsie Kyrie Kyrie Kyrie eleison 

 

- Glorialied:  gedicht ‘Droom van God’ 

afgewisseld met: 
 

 

 

 
 

De Heilige Schrift 
 

- Gezongen gebed bij de opening van de Schrift  
   ‘Open mij’ – Andries Govaert 

 

Voorzang 

 Open mij, lees mij, breek mijn zegels, 
 dat ik niet gesloten blijf, 

 tevergeefs geschreven. 

 Open mij, wek mij, roep de dag uit, 

 dat ik opsta uit de slaap 
 en het licht verwelkom. 
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Allen 

  
 

- Verhaal voor alle mensenkinderen  

  ‘Brood in je hand’ – Baukje Offringa 

 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

- Zingen:  Lied 390: 1, 3, 4 en 5 

 
 

390:3  Het brood dat wij duur verdienen, 

 ons lichaam, ons geld, ons goed, 
 het brood van ons samen leven, 

 die schamele overvloed. 
 

390:4 Dat brood dat wij moeten eten 
 om niet verloren te gaan. 

 Wij delen het met elkander 

 ons hele mensenbestaan. 
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390:5 Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 

 U zelf aan ons uit voorgoed, 

 een mens om nooit te vergeten, 
 een God van vlees en bloed. 
 

- Schriftlezing: lezing  Jesaja 25: 6-9 
 

Het feestmaal op de Sion 

6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machtenvoor alle 

volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 

een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. 7 Op 
deze berg vernietigt Hij de sluier waarmee alle volken omhuld zijn, 

het kleed dat alle volken bedekt. 8 Voor altijd doet Hij de dood 

teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van 

zijn volk neemt Hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken. 9 
Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: Hij 

zou ons redden. Hij is de HEER, Hij was onze hoop. Juich en wees 

blij: Hij heeft ons gered!’  

 
- Zingen: Lied 762: 1, 2 en 4 

 
762:2 Gezuiverd en belegen is de wijn, 
 zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 

 op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn, 

 hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 

 

762:4 Wij treden aan het ontoegankelijk licht, 
 wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 

 wij zien het leven-zelf in het gezicht, 

 God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 
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- Schriftlezing: Mattheus 14: 13-21 

 
13 Toen Jezus hiervan hoorde, week Hij per boot uit naar een 
afgelegen plaats waar Hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen 

het te weten, en vanuit de steden volgden ze Hem over land. 14 

Toen Hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde Hij 

medelijden met hen en Hij genas hun zieken.  
15Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar Hem toe 

en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de 

mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te 

kopen.’ 16Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun 
maar te eten.’ 17Ze antwoordden Hem: ‘We hebben hier niets, alleen 

vijf broden en twee vissen.’ 18Hij zei: ‘Breng ze Mij.’ 19En nadat Hij 

de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam 

Hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, 
sprak het zegengebed uit en brak de broden; Hij gaf ze aan de 

leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 
20Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die 

over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21Er hadden 

ongeveer vijfduizend mannen gegeten, vrouwen en kinderen niet 
meegeteld. 

 

- Zingen: Lied ‘wij delen geloof’ 

  
Wij delen geloof 

(tekst Mattijn Buwalda, muziek: Anders Ruuth) 

 

1.  Wij delen geloof, wij delen de hoop, 
 Die wij ontvangen van God. Vijf broden en twee vissen 

 De Heer die het brak. En niemand kwam iets te kort. 

 Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf, 

 Totdat het een overvloed wordt. 

 
2.  Wij delen met jou  en met iedereen  

 De hoop en liefde van God  

 Vijf broden, twee vissen  

 De Heer die het brak. En niemand kwam iets te kort  
 Zo mogen wij delen met handen en hart  

 Totdat het een overvloed wordt  
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3.  Wij delen ver weg , we delen dichtbij  

 Eén kerk, één wereld, één God. Vijf broden, twee vissen  

 De Heer die het brak. En niemand kwam iets tekort  
 Dat wonder voltrekt zich Nog iedere dag  

 Als delen een deel van ons wordt 

 

- Uitleg en verkondiging 
 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen: Lied 388: 1, 2 en 4 
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388:2 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

 voor iedere vrouw, voor iedere man. 

 Niet minder of meer, de een of de ander: 
 het delen van macht is deel van ons plan. 

 Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 

 zij scheppen geluk! 

 Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
 zij scheppen recht en geluk! 

 

388:4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

 beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
 en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 

 genadig begin van goddelijk recht. 

 Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 

 zij scheppen geluk! 
 Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 

 zij scheppen recht en geluk! 

 

Gaven en Gebeden  

 
- Inzameling van de gaven onder orgelspel 

 

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 
-Afscheid en welkom van Ayaan Paul 

 

- Voorbede, met gezongen responsie 

 

 

 

- Stilgebed   

 

- Onze Vader 
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Zending en Zegen  

 

(allen gaan staan) 
 

- Zingen: Slotlied Gevoed door U, o Heer 

  (tekst: Alfred C. Bronswijk, melodie lied 756) 

 
 

Gevoed door U, o Heer 

 

 Uw Tafel schept een band, 
 dwars door de werk’lijkheid, 

 met dromen van uw land 

 en geur van eeuwigheid. 

 
 Gevoed door U, o Heer, 

 met U als weggenoot 

 begroet ons ommekeer: 

 vernieuwend morgenrood. 

 
- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 
 

- Orgelpostludium  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Liedboek L10657 


