
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

20 februari 2022  in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

8e zondag van Epifanie 

Sexagesima 

 

Kleur: groen  
 

Voorganger: Aad van Endhoven 

Organist: 

Lector:                   

Arie de Korte 

Geke Westera 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium 

- Welkom door de ouderling van dienst 

 

Intrede 

 

(allen gaan staan) 

 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

- Gebed van toenadering  

V: Onuitsprekelijke God, 

 uit de kracht van Uw Naam zijn wij hier bij  

 elkaar: 

G: Mensen van her en der, 

 zoveel hoofden, zoveel zinnen, 

V: zoveel harten, zoveel verlangens, 

 zoveel hoop en zoveel angst. 

G: Help ons hier in dit uur 

 om elkaar als mensen  

 meer nabij te komen. 

V: Doe ons raden en tasten naar elkaars lief 

 en leed, 

G:  en zo raden en tasten  

 we tegelijk naar U. 

V: Kom bij ons dit uur 

G:  en alle dagen die ons gegeven zijn, 

 Amen. 

 

- Intochtslied:  Lied  221 

 

 (allen gaan zitten) 

 

 

- Kyriëgebed,  na “daarom roepen wij” 

 

 
 

V: Oproep gloria 

- Zingen:  Lied 984: 1, 2 en 3 

 

V:  “Hoor mijn stem…” 

- Zingen  Lied 984: 4, 5 en 6 

 

De Heilige Schrift 

 

- Gebed bij de opening van de Schrift d.m.v. 

zingen:  Lied 333 (1e keer V,  2e keer G.) 

 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

- Inleiding op de lezingen 

 

- Schriftlezing:  1 Samuel 26:7-9, 12-13, 22-23 

 
7Gedekt door de duisternis slopen David en Abisai 
tussen de soldaten door. Daar, omringd door 
Abner en de soldaten, lag Saul te slapen, met zijn 
speer naast zijn hoofd in de grond 
gestoken. 8‘Vandaag heeft God je vijand aan je 
uitgeleverd,’ zei Abisai tegen David. ‘Laat mij hem 
met zijn eigen speer aan de grond nagelen. Eén 
gerichte stoot en het is met hem gedaan.’ 9‘Nee, 
dood hem niet,’ antwoordde David. ‘Niemand heft 
ongestraft zijn hand op tegen de gezalfde van 
de HEER.  
 
12David nam de speer en de waterkruik mee die bij 
Sauls hoofdeind stonden, en zo verlieten ze het 
kamp. Niemand had iets gezien, niemand had iets 
gemerkt, niemand was wakker geworden. Ze 



lagen allemaal vast te slapen, want de HEER had 
hen in een diepe slaap gedompeld. 
13David stak het ravijn over en een eind verder, op 
een bergtop aan de overkant, bleef hij staan, op 
veilige afstand van het kamp. 
 
22Maar David zei: ‘Hier is uw speer, koning, laat 
een van uw mannen hem komen halen. 23Wie 
rechtvaardig en trouw is, wordt door 
de HEER beloond; ik heb vandaag mijn hand niet 
tegen de gezalfde van de HEER willen opheffen, 
ofschoon Hij u aan mij had uitgeleverd.  
 

- Zingen:  Psalm 119: 1 en 18 

 

- Schriftlezing: Lucas 6:27-38  

 
27Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je 
vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28 
zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie 
slecht behandelen. 29Als iemand je op de wang 
slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en 
weiger iemand die je je bovenkleed afneemt ook je 
onderkleed niet. 30Geef aan ieder die iets van je 
vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je 
afneemt. 31Behandel anderen zoals je wilt dat ze 
jullie behandelen. 32Is het een verdienste als je 
liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de 
zondaars hebben degenen lief die hen 
liefhebben. 33En is het een verdienste als je 
weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan 
jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34En is het 
een verdienste als je geld leent aan degenen van 
wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars 
lenen geld aan zondaars in de verwachting alles 
terug te krijgen. 35Nee, heb je vijanden lief, doe 
goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te 
verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden 
beloond, en zullen jullie kinderen van de 
Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie 
ondankbaar en kwaadwillig is. 
36Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig 
is. 37Oordeel niet, dan zal er niet over je 
geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je 
niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je 
vergeven worden. 38Geef, dan zal je gegeven 
worden; een goede, stevig aangedrukte, goed 
geschudde en overvolle maat zal je worden 
toebedeeld. Want de maat die je voor anderen 
gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’ 
 

- Zingen:   Lied 422 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen:  Lied 993: 1 allen, 2 solo,  
   3, 4 allen, 5 solo, 6 en 7 allen. 
 

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbede, met gezongen responsie 

 

 
 

- Stilgebed   

 

- Onze Vader 

 

Zending en Zegen  

 

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

(allen gaan staan) 

 

- Slotlied:  Lied 836: 1, 2 en 5 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

- Orgelpostludium 

 

 

 

 


