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Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Lied 482 

- Welkom door de ouderling van dienst en 

inleidende woorden voorganger. 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

- Gebed van toenadering  
V: Eeuwige en Ongeziene,  

 die onze God wilt zijn:                           

G: Zie ons hier bij elkaar. 

V: Grote Goedheid, God in ons midden, 

G: open uw hemel. 

V: Laat uw woord ook geschieden onder ons: 

G:  Verlicht ons bestaan. 

V: U die zich kennen laat in een Kind: 

G: Geef dat wij U herkennen mogen 

V: vandaag en morgen 

G: en alle dagen die komen. Amen. 

 

- Intochtslied:  Psalm 150A 

                            (allen gaan zitten) 

 Kyrie: 
 
Vandaag roepen wij om de nieuwe mens die komen moet. 

Die onontkoombare geboorte in ons allen, in ieder van ons: 

Licht in de nacht, kind ons geboren als teken van een 

stralende dag voor heel de aarde. 

Waar de nacht nog duurt roepen wij tot God, houden wij de 

Eeuwige aan wat beloofd is: dat de dag zal lichten voorgoed.  
Laat het ons vandaag nog overkomen: de levende 

verwachting van een goede aarde voor alle mensen. En we 

vragen: 

Zingen lied 505: 1 

 

Over wie nog gaan in het donker, nog lijden aan de nacht 

roepen wij om Gods ontferming: 

Mensen verzwegen , tot zwijgen gebracht, ver weg, maar 

soms ook heel dichtbij. Mensen verlamd onder de last van 

hun verleden, kansloos en voorbijgegaan. 
Laat het ons vandaag nog overkomen: de levende 

verwachting van een goede aarde voor alle mensen. 

 

Zingen Lied 505: 2 

 
Mensen ver weg maar soms ook heel dichtbij. Volken 

verwikkeld in de strijd om de macht, waar de vrede wordt 

overmeesterd en gerechtigheid afgebroken. Mensen ver weg 

maar soms ook heel dichtbij. God, laat hen niet in het donker 

en maak ons lichtbrengers!  

Laat het ons vandaag nog overkomen: de levende 

verwachting  voor alle mensen in wie U een welbehagen 

hebt. 

 
Zingen Lied 505: 3 

  

Gloria: 

V: Oproep… 

 
Om mens te zijn op aarde 

zonder aanzien, zonder macht 

is Hij onder ons geboren 

in de kilte van de nacht 

 

om een vuur te zijn op aarde 

dat verwarmt maar niet verslindt 

is Hij onder ons geboren 

als een weerloos mensenkind. 

 
Om een licht te zijn op aarde 

dat de duisternis verjaagt 

is Hij onder ons geboren 

als een stem die waarheid vraagt. 

 

Om een zwaard te zijn op aarde 

dat verdeelt maar niet vermoordt 

is Hij onder ons geboren 

vrede stichtend door zijn woord. 

 

Om een kracht te zijn op aarde 
die de machten zal verslaan 

is Hij onder ons geboren 

slechts vertrouwend op Gods naam. 

 

Om de vreugde van de aarde 

vrede is in overvloed 

is Hij onder ons geboren: 

Godsgeschenk dat leven doet! 

 

We zingen: “Grote Goedheid…”: 
(mel.: Middenin de winternacht…) 
 

 Grote Goedheid, God zijt Gij 

 midden onder mensen. 
 Want U maakt de armen vrij 

 en vervult hun wensen. 

Refr,: Langzaam zeker komt uw tijd  
 alle wegen omgeleid. 

 Wie vooraan wou staan zal dan achter gaan 



 en voortaan bovenaan zal de arme leven 
 en de toon aangeven! 

 

 Stap voor stap en voet bij stuk 

 zult U verder komen, 
 tot de aarde met geluk 

 vol begint te stromen. 

Refr.: Langzaam zeker….. 
  

De Heilige Schrift 

 

- Gebed bij de opening van de Schrift  

 

Als inleiding op de lezingen: 
 
Waar herders waakten bij hun vee 

in ’t holste van de nacht, 

heeft hun een engel van de Heer 

een helder licht gebracht. 

 

“Vrees niet!” zei hij - want diepe angst 

benam hun alle zicht - 

“aan u, aan iedereen breng ik 

dit vreugdevol bericht: 

 

De Davidsstad is weer de plaats 
waar heil ter wereld kwam, 

een Davidszoon, als nieuwe loot 

aan een gevelde stam. 

 

En dit zal u het teken zijn: 

zie alles wat u vindt 

zijn doeken en een krib als wieg. 

Daarin een Koningskind!” 

 

Dit woord kreeg vleugels, groeide tot 

een hemel vol van licht, 

gevuld met een welluidend lied, 
door engelen gedicht: 

 

De hoge God alleen zij eer 

en ieders lof gewijd! 

De mens die van zijn liefde leeft 

vindt vrede, wereldwijd. 

 

Zingen Lied 477: 1,2 en 4 

 

- Over Jesaja “het doorgegeven wachtwoord…” 

 

- Zingen:  Lied 176: 1  

 

- Schriftlezing: Lucas 2: 22 t/m 35 

 

- Zingen:   Lied 176: 4 

 

-Vervolg lezing  Lucas 2: 36 t/m 39. 

 

-Zingen:  Lied 176: 6 

 

- Uitleg en verkondiging 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

- Zingen:  Lied 527: 1,3 en 5 

 

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbeden 

 

- Stilgebed   

 

- Onze Vader door Cantorij 

 

Zending en Zegen  
 

“Van oud naar nieuw…”: 

 
V: 2021, slechts een jaar, één jaar in de geschiedenis van 

de wereld, die lange gang van wie weet waarvandaan en 

waarheen?!  

Een jaar is nauwelijks iets, een stip hooguit in die lange 

gang van de tijd! 

G: O GOD, LEER ONS ZÓ ONZE DAGEN TELLEN. 

V:En toch was 2021 voor velen het eerste jaar en voor 

anderen het laatste jaar. Voor ons allen een jaar om niet te 

vergeten, een stuk van ons leven. 

G:O GOD, LEER ONS ZÓ ONZE DAGEN TELLEN. 

V:2021, een jaar waarin mensen vrede sloten en een jaar 

waarin oorlog is gevoerd. Een jaar waarin we er voor 

elkaar waren en een jaar waarin we elkaar als een baksteen 

lieten vallen. 

Een jaar van nieuw ontmoeten en een jaar dat het goed 

was om afscheid te nemen. 

Zo gaan we vandaag de laatste week van dit jaar in. 

G: O GOD, LEER ONS ZÓ ONZE DAGEN TELLEN. 

BEVESTIG HET WERK VAN ONZE HANDEN, 

HET WERK VAN ONZE HANDEN,  

BEVESTIG DAT. 

 

(allen gaan staan) 

 

- Slotlied Lied 845 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

- Orgelpostludium over Lied 512 

 


